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6 Kasım Pazartesi 

* TÜİK 2016 yılı organize sanayi bölgeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak 

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı reel efektif döviz kuru istatistiklerini açıklayacak 


7 Kasım Salı 

* Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ekim ayı havalimanı istatistiklerini açıklayacak 

* Hazine Müsteşarlığı Ekim ayı hazine nakit gerçekleşmeleri istatistiklerini açıklayacak 


8 Kasım Çarşamba 
* TUİK Eylülayı sanayi üretim endeksini açıklayacak * TUİK Eylülayı perakende satış endekslerini 


TUİK Eylülayı perakende satış endekslerini açıklayacak 


açıklayacak 
* Hazine Müsteşarlığı Ekim ayı merkezi yönetim iç borç istatistiklerini açıklayacak 


g Kasım Perşembe 

* TÜİK Ekim ayı finansalyatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak 

* TÜİK Eylülayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak 


10 Kasım Cuma 

* Maliye Bakanlığı Ekim ayı vergi kimlik numarası ve mükellef sayıları istatistiklerini açıklayacak 

* TÜİK Eylülayı dış ticaret endekslerini açıklayacak 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MN BAŞLARKEN 


Taksiler Uber'e karşı 


© Bir “fikir" ortaya çıktığı andan itibaren o kadar hızlı "iş" haline geliyor ki, bütün sektörlerde dönüşüm çok hızlı oluyor 


© Barış Ertürk” 


1999 yılının sonlarına doğru ABD'de “Napster” çılgınlığı yaşanıyordu. Üç üniversite öğrencisi tarafından kurulan bu internet sitesi, insanların bilgisayarlarında sahip oldukları MP3leri bu internet sitesi üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşmasına imkan sağlıyor, aynı zamanda bu kişilerin de aradıkları şarkıları “indirebilmelerinin” önünü açıyordu. 

Napster, beklendiği üzere büyük bir infial yarattı. Milyonlarca dolarlık müzik endüstrisi şoktaydı. Dünyaca ünlü Metallica grubunun 1 Disappear adlı yeni şarkısının albüm daha çıkmamışken Napster'da bulunabiliyor olması işi artık son noktaya taşımıştı ve büyük müzik şirketleri Napster'a çok büyük tazminat davaları açmaya başladı. Napster*la güçlü bir mücadele başlamıştı ve milyon dolarlık müzik şirketleri, hakim ve sahip oldukları pastayı kimseyle paylaşmamaya son derece kararlıydı. 

Peki Napster'a karşı savaşan, onu itibarsızlaştıran, teknik ve yasal önlemlerle site trafiğini kesmeye ve site kullanıcılarını kriminalize etmeye çalışan şirketler, aslında kimlerle mücadele 


ediyordu? Sorunun cevabı çok barizdi, lakin sahip oldukları güç ve paranın sarhoşluğuna kapılmış müzik endüstrisi o dönemlerde bunu görmek istemedi. Gözden kaçırdıkları gerçek şuydu: Aslında bu şirketler kendi müşterilerine karşı savaşıyorlardı. O şarkıları indiren insanlar (ki sitenin kullanıcı sayısı dünya çapında 
40 milyona kadar yükselmişti) aslında o şirketlerin albümleri- 
nin potansiyel müşterileri, sözleşmeli oldukları sanatçıların hayranları; kısacası onlara para kazandıran, şirketlerinin o denli güçlü olmasını sağlayan, ayakta tutan müşterileriydi. Bu gerçegin farkına varan insanlar sorunu daha derin şekilde analiz etti, “müşterileri” ilk fırsatta kendilerine bu hizmeti sunan şirketlere yüz çevirmişti ve bir şeyler değişmeliydi. Onlara karşı savaşmak hem anlamsız hem de mantıksızdı. 

Bütün bu tartışmalardan yola çıkarak günümüze geldiğimizde, ne müzik şirketleri “parasızlıktan” albüm çıkartmayı bıraktı ne de sanatçıların albümleri satmadığı için müzik piyasası bitti. Onlar, müşterileriyle savaşmak yerine onların şikayetleri dinlemeyi, kendilerini değişen şartlara uyarlamayı seçti. 
Günümüzde kullandığımız ve tamamen yasal olan Apple Music ve Spotify gibi uygulamaların temelleri aslında o yıllarda atıldı. 
Günümüzde illegal yollarla şarkılara ulaşmak 1999 yılından çok daha kolay olmasına rağmen milyonlarca insan, para verip internet üzerinden az önce bahsettiğim yasal hizmetleri kullanmayı seçiyor. Müzik piyasası, en azından şimdilik, müşterileriyle barışmış görünüyor. Güçlerini kullanarak insanları kanunla, düzenle, devletle tehdit eden şirketler, bu politikayı bırakarak sorunun köküne inmeyi, insanların kendilerine yüz çevirmesinin sebebini bulmayı ve stratejilerini bu sebepler üzerinden yenilemeyi 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tercih etti. Milenyumun piyasalardaki ilk kuşak çatışmasında son düdük çalmış, “yenilik” kazanmış, buna direnenler veya direnmekte ısrar edenler piyasadan ve hafızalardan silinip gitmişti. 
Günümüzde benzer bir kuşak çatışması da taksiciler ve Uber firması arasında yaşanıyor. Onlarca farklı ülkede kendi filosunu kurarak hizmete giren Uber, temelde taksi işlevi görüyor ve piyasasına girdiği her ülkede yavaş yavaş güçleniyor. Türkiye'de isteyen normal taksi sahipleri de araçlarıyla Uber sistemine kayıt olabiliyor. Uber, şoför ve araç seçiminde çok hassas ve seçici davranarak fark yaratmayı hedefliyor. Hemen hemen her ülkede şiddetli tartışmalar yaşanıyor olsa da her ülkenin piyasa ve insan yapısı/kültürü çok farklı olduğu için tartışmaları yerel boyutta değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'deki tartışmanın temel noktası ve muhtemelen taksicilerin Uber'e karşı bu kadar öfkeli olmasının sebebi, taksi plakası ve lisansının çok pahalı olması, dolayısıyla taksicilerin yatırımlarının karşılığını alamayacaklarını, yaptıkları yatırımın bu beklenmedik değişiklikle zarara uğrayacağını düşünmeleri. İşte bu nokta, bu tartışmayı yazının başında verdiğimiz örnekten ayırıyor. İlk örnekte şirketler sahip oldukları gücü ve avantajlı konumu kendileri elde etmiş durumdaydı. Zamanında doğru sanatçı tercihleri, albüm kararları, yatırım fırsatlarını kullanarak sahip oldukları gücü kaybetmek istemiyorlardı. Lakin taksiciler örneğinde, taksiciler sahip oldukları güce ve piyasada ulaşım tekeli olmaları nedeniyle sahip oldukları avantajlı konuma bizzat devlet taratından kavuşturulmuş oluyor. Zira devlet, sadece sınırlı sayıda insana taksi plakası vererek taksi arzını kısmış oluyor ve piyasadaki yüksek talep nedeniyle yükselen fiyatlar da taksiciliği (hem devlet hem de taksi sahibi için) “bereketli” bir sektör haline getiriyor. Yani Türkiye'de “Taksiciler vs. Uber” tartışması yaparken, olayın temelinde devletin serbest piyasaya müdahale ederek piyasada tekel yaratmasının olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Devlet, gelir sağlamak için sahip olduğu yasal gücü kullanarak “aslında değeri olmayan bir değer” (taksi plakası) yaratıyor, daha sonra bu değeri insanlara satıyor. Haliyle “kendi emeğiyle/fikir- leriyle” güçlü hale gelmiş olan bir şirketin kendini hemen yeni düzene uygun şekilde dönüştürebiliyor olmasıyla, devlete para vererek aldıkları bir lisans sayesinde güçlü hale gelmiş taksicilerin dönüşüme direnmesi pek de şaşırtıcı gelmiyor. 
Taksicilerin kendilerini savunmaya çalışırken kullandıkları hatalı argümanların temelinde de bu gerçek ve bu gerçeğin kendilerini “uyuşturması” sebebiyle bir türlü farkına varamadıkları yeni dünya düzeni yatıyor. Taksiciliğin bugüne kadar tercih edilmesinin, iş yapabilmesinin, para kazanıyor olmasının sebebi kendilerinin insanlara sunduğu müthiş hizmet ya da Uber ve benzeri uygulamalar çıkıncaya kadar insanların taksilerin sunduğu hizmetten çok memnun olması değil, talep devletin arzı kısmasıyla güçlü tutulduğu için (kısaca sokaklarda sadece belirli sayıda taksi gezebiliyor olduğu için) rahatça iş yapabilen bir sektör olmasıydı. Şu an Uber nedeniyle işlerinin azalmasında yaşadıkları şokun altında da bu gerçek yatıyor. 
Günümüzde bir tek telefon uygulamasıyla milyonlarca lira para kazanılabildiği, yani insanların sermayesi olmasa bile fikirleri- nin değerli ve satın alınabilen bir meta olduğu “Sanayi Devrimi 4.0” şartlarında bu tarz yeniliklerin önünü yasaklarla, tehditlerle kesilebileceğini düşünmek kendilerine sadece zaman kaybettiriyor. Bu tarz kuşak çatışmalarında yeni olan eski olanı bir şekilde mağlup etse de, eski olanın bunu engelleme çabası mevzubahis ülkelere zaman kaybettirmekten başka işe yaramıyor. 
Uber'e tepkili taksicilerin düşünmesi gereken bir diğer nokta 


da Uber'in kendilerine karşı kazandığı başarının aslında kendi hatalarının bir sonucu olması. Kimse taksicileri piyasadan zorla silmiyor, taksicilere verilen lisansın iptal edildiğini ya da taksi sayısının hızla artacağını söylemiyor. Kimse insanları Uber uygulamasını kullanmaya zorlamıyor. Şu an taksiciler işlerin azaldığını iddia ediyorlarsa, müşteriler (yani bizler) onları tercih etmediği için, müşteriler farklı yöntemleri kullanmayı denedikleri için azalıyor. Bir yerden bir yere gidecek insan Uber ile taksi arasında kaldığında Uber çağırmayı seçiyor. Taksiciler, yazının başında örneğini verdiğimiz olayda müzik endüstrisinin sonradan yaptığı gibi durumun neden bu noktaya geldiğini, insanların neden onları tercih etmediğini, neden başka bir kurumun piyasaya bu kadar güçlü gelebildiğini, bu durumu aşmak için neler yapılması gerektiğini sorgulamak ve tartışmak yerine daha da agresifleşiyor. Agresifleştikleri, tepki gösterdikleri, karşılığında yaptırım istedikleri durumun ise temelde müşterinin tercihi olduğunun farkında değiller. Onlar her eylem yaptığında ve Uber'in yasaklanmasını istediğinde aslında bizlerin tercihlerini yasaklamak istemiş oluyor. Uber'in yasaklanması bir yana, Scotty (motosiklet taksi), Careem (Uber benzeri Dubai merkezli bir uygulama) gibi uygulamalarla sektöre giren şirketlerin sayısı gitgide artıyor. Taksicilerin 9 Ekim 2017 tarihinde “Uber'e karşı toplanıyoruz” sloganıyla düzenledikleri etkinliğin öncesindeki hafta Uber uygulaması Türkiye'de tarihinin en çok indirildiği haftayı yaşadı. Taksiciler insanların tercihlerine uygun hareket etmektense onlarla “savaşmayı” seçtikçe, hem bu sektörün nasıl büyüdüğünü ve piyasaya daha farklı şirketlerin gireceğini göremiyor hem de istemeden bu uygulamaların reklamını yapıp daha fazla insanın kullanmasına vesile oluyorlar. 

Piyasada kuşak çatışmaları artık zorla, baskıyla, yasakla çözülemiyor. Bir “fikir” ortaya çıktığı andan itibaren o kadar hızlı “iş” haline geliyor ki, bütün sektörlerde dönüşüm çok hızlı oluyor. 1999 yılında insanlar internetten şarkı indirmeye başladığında çoğu insan müzik piyasasının bittiğini, şarkıcıların artık müzik yapmayacağını ve para kazanamayacağını düşünüyordu. Günümüzde ise 1999 yılındaki piyasanın onlarca katı büyüklüğünde bir müzik piyasası varlığı güçlenerek devam ediyor; aynı şekilde şimdi de Uber ve benzeri uygulamaların taksicileri sektörden sileceği söyleniyor, taksicilerin 1999 
yılında müzik endüstrisinin yaptığı gibi kendini ve piyasanın değişen şartlarını sorgulaması gerekiyor. 

“Serbest Piyasa” dediğimiz kavram insanların istekleri ve talepleri üzerinden işler. Eskiden devletlerden alınan lisanslar, belgeler, kurulan şirketler bir sektörde iddialı olmak için yeterli olabiliyordu, lakin insanlar da tercihlerini ve “ideallerini” bir kenara koyarak bu hizmeti alıyorlardı. Artık sevdiği kasap çok uzakta olduğu için üzülen bir insan bile buradan yola çıkarak kasaplardan evlere servis yapan bir uygulama/ işletme yaratabiliyor. 

Uber ve taksiciler arasındaki mücadele ne ilk ne de son kuşak çatışması; yine de şu ana dek benzeri kuşak çatışmalarından hep “yeni” olanın galip gelmesi insanı umutlandırıyor. “Yeni” olan daha çok “biz” demek oluyor, bizi daha çok düşünen, ihtiyaçlarımızı daha iyi anlayan şirketler öne geçiyor, para kazanıyor, bu rekabet haliyle bizim günlük hayatımıza kalite ve mutluluk olarak geri dönüyor. Artık devletlerin de gelir elde etmek için tekel yaratırken daha dikkatli olması gerekiyor, zira piyasanın değişen şartlarında devletlerin uzun süreli taahhütleri piyasadaki dönüşümün ve yeniliklerin önünde engel olabiliyor. © 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Yerli Otomobil 
Gitti, Turkiye'nin 
Otomobılı' Geldi 


© 'Beş babayiğidin' ortaklığıyla Türkiye, yerli otomobiline 2021'de kavuşacak 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun yıllardır ısrarla gündeme getirilen yerli otomobil projesi sonunda gerçek oluyor. Erdoğan'ın “Yerli otomobil üretecek babayiğit arıyoruz” çağrısına kulak veren beş babayigit, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi ve imzalar atıldı. 

Beş babayiğit; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, 
Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşuyor. Bu beş ortak, 2018 
başında konsorsiyum şirketi kuracak, ilk prototip 2019'da, ilk otomobil ise 2021'de üretilecek. 

Külliye'deki imza töreninde, “yerli otomobil” vurgusundan vazgeçildiği ve “Türkiye'nin Otomobili” sloganının tercih edildiği görülüyor. Bu ne demek? “Yerli” kavramın- dan vazgeçilmesinin arka planında, üretilecek otomobil- deki yerlilik oranı tartışmaları yatıyor olabilir. Böylece “Türkiye'nin Otomobili” sloganıyla, üretilecek otomobilin yerlilik payı gündemde olmayacak. İhtiyaç duyulduğunda, üretim esnasında yurt dışından teknoloji ithalatı da olasılıklar dahilinde olacak. 

Projenin özel sektör koordinasyonunu üstlenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, projenin arkasında 65 milyar liralık ciro gücü olduğunu söylüyor ve devam ediyor: “22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız bize bu çağrıyı yaptığında, hiç tereddüt etmeden koordinasyon görevini kabul ettim. 
Çünkü Türk özel sektörünün gücünü çok iyi biliyorum. 
Girişim grubumuzu oluşturan beş babayiğidimizin gücüne inanıyoruz. Girişim grubumuzun toplamda 65 milyar liralık ciro büyüklüğü, 110 bin kişilik istihdamı var. Türkiye'de zaten ciddi bir otomotiv sektörü deneyimi var.” 


Oyuncu Sayısı Çok, 
Alıcı Azalıyor 


© İnşaat sektöründe arz tarafında bir konsolidasyon kaçınılmaz 


Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 
Türkiye İMSAD Ekim 2017 Sektör Raporu'na göre; Türkiye 


ekonomisi ve inşaat sektöründeki hızlı büyümeye karşın, hem ekonomiye hem de inşaat sektörüne yönelik temkinli bir beklenti hakim. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı Ekim 2017 Sektör Raporu'nda; son iki yıldır ekonominin iticisi konumunda olan inşaat sektörünün ağırlıklı olarak konut üretimi ve konut satışları ile dinamiklerini sürdürdüğü belirtildi. Bu çerçevede konut satışlarına ve biriken konut stoku ile birlikte inşaat sektöründeki ödeme sisteminin sıhhatine ilişkin kaygıların ortaya çıktığı ifade edildi. Raporda, özellikle konut tarafında talepte doygunluk noktasına gelinirken, konut satışlarında yavaşlama olasılığının arttığı vurgulandı. Ödeme sistemi ile ilgili olarak da inşaat sektörünün kendi dinamikleri içinde yeni yöntemler ile akışını sürdürdüğüne dikkat çekildi. İnşaat sektöründe daha çok, talep tarafı canlı iken pazara giren oyuncu sayısındaki artış, sıkıntı kaynağı olarak gösteriliyor. İnşaat sektörünün önümüzdeki dönemde yeni bir arz-talep dengesi kuracağının belirtildiği raporda, inşaat sektöründe sistematik bir kriz olasılığının çok düşük olduğu, ancak arz tarafında bir konsolidasyonun kaçınılmaz göründüğü vurgulanıyor. 

Türkiye İMSAD Ekim 2017 Sektör Raporu'nda şu ifadeler yer alıyor: Yeni konutların stok erime hızı Şubat ayından bu yana geriliyor. Eylül ayında yılın en yüksek konut satışının gerçekleşmiş olmasına karşın stok erime hızı da en yavaş seviyesine indi. Eylül ayında stokların erime hızı adet bazında yüzde 2,7, metrekare bazında ise yüzde 2,5 oldu. 
(Stok olarak, tamamlanmış veya yüzde 70'ine kadar tamamlanmış konutlar kabul ediliyor.) Satışlar en yüksek seviyeye çıkmışken yeni konutlardaki stok erime hızında gerçekleşen gerileme, artan bir konut arzı olduğunu gösteriyor. 
Konut arzındaki bu genişleme fiyatlar üzerinde de baskı yapmaya devam ediyor. Eylül ayında konut satışına yönelik vergi indirimlerinin sona ermesi nedeniyle satış tarafın- daki olası yavaşlama da stok erime hızını olumsuz etkileyebiliyor. Konut satışları Eylül ayında 140 bin 298 adet ile tarihi zirvesine ulaştı. Eylül ayı sonunda sona eren vergi ve harç indirimleri nedeniyle konut talebinde önemli bir sıçrama yaşandı. Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 arttı. Eylül ayındaki sıçrama ile birlikte yılın ilk dokuz ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde 10,1 arttı ve 1 milyon 30 bin 728 adede ulaştı. Bina inşaat maliyetlerindeki artış Eylül ayı sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde bina inşaat maliyetlerini oluşturan iki ana kalemden malzeme maliyetleri yüzde 25,1 ve işgücü maliyetleri ise yüzde 12,9 yükseldi. İnşaat sektörünün kullandığı yurt içi krediler Ağustos ayı sonu itibarıyla sekiz aylık süreçte yüzde 18,4, yıllık olaraksa (geçen yılın Ağustos ayına göre) yüzde 21,6 arttı. İnşaat sektöründe önemli bir kredi genişlemesi yaşanıyor. Kredi hacmindeki bu hızlı genişlemenin bir bölümünün yeni işler için, bir bölümünün ise işletme sermayesi eksiğini kapatmak için olduğu öngörülüyor. Gayrimenkul sektöründe ise kredi kullanımındaki artışın üçüncü çeyrekte durağanlaştığı görülüyor. Yurt dışından kredi kullanımında inşaat sektörünün kredileri ilk sekiz ayda yüzde 13,9 artarken, gayrimenkul sektörünün kredileri yine ilk sekiz ayda yüzde 8,4 azaldı. İnşaat sektöründe kredi stoku önemli bir büyüklüğe ulaştı. 


Birlikte yarattığımız değer her şeye değer. 


Yatırım Finansman olarak ürettiğimiz çözümlerle, yatırımlarınızın değerine değer katıyoruz. 
Tam 41 yıldır. 
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Bu vizyonun önüne bir engel çıktı: Bu, Donald Trump'ın ticaret savaşları tehdidi, Brexit veya terörizm değil, Çin. 
Çin'de oluşmaya başlayan trendleri, bu ülkenin ABD ve diğer gelişmiş ülkelerle ilişkilerini incelediğimizde ortaya çıkan ve önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak sağlıksız hizipleşmeyi tahmin edebiliriz. Bunlardan biri ABD ve Avrupa Birliği'ni merkez olarak kabul ederken, diğeri Çin'in etrafında oluşacak. 
Pekin'den gelen güzel sözleri dinlerseniz, Çim'in küresel ekonomiye uyum niyetini koruduğuna kolaylıkla inanabilirsiniz. Başkan Xi Jinping, Komünist Parti'nin son kongresinde yaptığı açılış konuşmasında, yabancı şirketlerin Çin pazarlarına daha kolay erişimini sağlama, hak ve çıkarlarını koruma sözü verdi. Delegelere, “Çin dünyaya kapılarını kapatmayacak, yalnızca daha açık hale 


© Çin kendi uluslararası ekosistemini yaratıyor. Bu, herkes için iyi olmayabilir 


Birçok ekonomist ve politika yapıcı, Berlin Duvarr'nın yıkılışından sonra dünyanın tek bir mutlu ve zengin ekonomi haline gelecegini düşünmüştü. Kapitalizmin ve teknolojinin yayılmasıyla ve ticaretin, finansın ve internetin de katkısıyla ülkeler birbirlerine daha 
çok yakınlaşacaklardı. Tabii ki ara sıra 2008 
finansal krizi gibi kesintiler de olacaktı. Ancak küreselleşmenin güçleri daha sıkı bir entegrasyonun kaçınılmaz olduğunu ispat edecek kadar sağlamdı. 


VERİ: UN COMTRADE VERİ TABANI. RAKAMLAR YUVARLANMIŞTIR. 
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gelecek” dedi. Xi aynı zamanda, kendisini “Önce Amerika” diyen soyutlama taraftarı (isolatonist) değil serbest ticaretin öncüsü ve iklim değişikliği gibi küresel konularda başı çeken bir uluslararası devlet adamı olarak tanıttı. 

Aldanmayın. Xi tipi küreselleşmede sorun, onu kontrolü altına almak istemesi. Çin'i mevcut dünya düzenine entegre etmek yerine Pekin tarafından dikte ettirilmiş kurallar, kurumlar ve ticari modeller tarafından yönetilen, farklı hakim şirketlerin ve teknolojilerin olduğu ayrı bir ekonomik blok yaratıyor. 

Xinin hükümeti robot biliminden elektronik araçlara kadar geleceğin sanayilerinde büyük devlet desteğini de sıkça kullanarak şirketlerini Batı'ya rakip olabilmeleri için kendi teknolojisini geliştirme ya da satın almaları konusunda destekleyen bir ulusal hamlenin ortasında bulunuyor. 
Amaç sonunda yabancı şirketleri dev Çin pazarından çıkartmak ve bunu Çinli güç merkezlerinin güçlenip küresel düzeyde rekabet edebilmesini sağlayacak bir fırlatma rampası olarak kullanmak. Çin'in hedeflerinin büyüklüğü ve kapsamı birçok habere konu olan “Made in China 2025” adlı sanayi programında detaylandırıldı. Xinin parti kongresinde söylediği gibi, “Çin daha güçlü hale gelmek, daha iyi yapmak ve daha büyümek, Çinli şirketleri küresel düzeyde rekabet edebilecek dünya şirketleri haline dönüştürmek için kamu sermayesini destekleyecek.” 

Bu gibi politikaların istenmeyen muhtemel sonuçlarından biri de uzaklarda bir Çin pazarının ortaya çıkışı olabilir. Pekin, kontrolü altındaki iç pazardan yabancı şirketleri çıkartma konusunda başarı kazanabilir ancak yabancı müşterileri çekmek çok daha zor olabilir. Çinli markalar kalitesiz olarak tanınmaları, az ya da olmayan teknolojik üstünlükleri nedeniyle önemli pazarlardaki oturmuş oyuncuların yerini almada zorluk yaşarken, güvenlik endişeleri uluslararası şirketlerin Çin malı çip ve diğer IT ekipmanlarını satın almalarını engelleyebilir. Strategy Analytics Inc.'in topladığı yılın ikinci çeyreğiyle ilgili verilere göre, Çin'in önde gelen ilk dört akıllı telefon üreticisi iç pazarın üçte ikisini kontrol ederken, ülke dışındaki toplam pazar payları yüzde 1'in altında bulunuyor. Çin otomotiv sanayi tüm sübvansiyon ve yatırım savurganlığına rağmen geçen yıl 201tekin- den daha az araç ihraç edebildi. 

Bu kırılım süreci kendisini en açık şekilde Çin'in dijital dünyasında gösteriyor. Çoğumuz bebeklik resimlerini Facebookta paylaşır, Twitter'da tweet atar, Google'da arama yaparız. Çinliler ise Tencent Holdings tarafından yönetilen WeChat üzerinden iletişim kurar, Sina Weibo adlı web sitesine girer ve Baidu'da arama yaparlar. Bunun nedeni ise dünya internet devlerinin Çin'de ya ciddi şekilde kısıtlanmış ya da tamamen engellenmiş olması. 

Esas olarak siyasi amaçlarla kurulmuş olsa da sözde Great Firewall (Çevirmenin notu: İnternet sansür sistemi) uluslararası rekabetin olmadığı bir ortamda Çinli şirketlerin güçlenmelerini sağlayan tarife dışı bir engel olarak da görev yapıyor. Bu 


Çinli oyuncular aynı zamanda uluslararası izleyici kazanmak için de mücadele ediyor. E-ticaret devi Alibaba'nın ABD'de online pazar yeri kurma girişimi yalnızca bir yıl sürdü ve şirket siteyi 2015'te sattı. 
Araştırma şirketi eMarketeer'in bu yıl Çin'de yarım milyar insanın kullanacağı tahmin ettiği WeChat, tüm agresif pazarlama faaliyetlerine rağmen yabancı ülkelerdeki Çinli nüfus dışında büyümede zorlukla karşılaşıyor. Kişisel verilerin kullanımına ilişkin güvenlik endişeleri Çinli teknoloji devlerinin küresel oyuncu haline gelmelerini engelleyebilir. Bu şirketlerin Çin hükümetinin bu tür bilgilerle ilgili taleplerine karşı durması ise neredeyse imkansız. Uluslararası Af Örgütü'nün 2016 tarihli raporuna göre Tencent, dünyada mesajlaşma hizmeti veren ilk 11 şirket arasında kişisel verilerin korunmasında şifre kullanmadığı için güvenlik açısından son sırada yer alıyor. 

Batı da gelişmelere tepki olarak Çin'den yavaş yavaş çekiliyor. Washingtonlu politika yapıcılar öteden beri günün sonunda ekonomik açıklığın kazandığı vaazını verirken, Çin'in bu konudaki uygulamalarının yavaş yavaş alarm vermesiyle birlikte Amerikan çıkarlarını koruma düşüncesi ağır basmaya başladı. Trump yönetimi Eylül ayında Çin destekli bir yatırımcının Amerikalı bir çip üreticisini satın almasını engellerken, yabancıların şirket satın alımlarının ulusal güvenlik açısından incelenmesi için hükümet tarafından oluşturulan komite Amerikalı para havale şirketi MoneyGram International Inc.'in Alibaba'nın kurucusu Jak Ma'nın sahibi olduğu Ant Financial Services Group tarafından alımına henüz yeşil ışık yakmadı. Atlantik'in öte yakasında da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Eylül ayında örneğin “yabancı devlete ait bir şirketin” Avrupa'da yapacağı hassas şirket satın alımlarının incelenmesine yönelik planını açıkladı. 

Amerikalı şirketler Xinin yeni ekonomik milliyetçiliği nedeniyle Çin'de pek hoş karşılanmadıklarını hissediyor. Çin'deki Amerikan Ticaret Odası'nın son araştırmasına göre, üyelerin yüzde 56”s1 ülkeyi yatırım için öncelikli ilk üç arasında görüyor. Bu oran 2012 yılında yüzde 78 idi. Üyelerin dörtte biri de son üç yılda operasyonlarını ülke dışına çıkardıklarını ya da çıkarmayı planladıklarını söyledi. 

Çimin dünyadan kopma niyeti yok. Pekin, Çin merkezli bir ekonomik ilişkiler sistemi geliştirmek için Batı'nın kurumlarına ve normlarına alternatifler yaratıyor. Pekin, örneğin Dünya Bankası'na rakip olarak çok sayıda ülkenin katılımıyla altyapı yatırımlarının finansmanı için Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın kuruluşuna öncülük etti. Xi aynı zamanda Asya ve Avrupa'daki ekonomilerle Çin'i daha yakınlaştıracak “One Belt, One Road” (Tek Kuşak, Tek Yol) adlı devasa altyapı yatırım programını destekliyor. Projeler, Çinli bankalar tarafından finanse edilecek ve Çinli şirketler tarafından gerçekleştirilecek. 

Washington ise mevcut küresel ekonomik sistemi muhafaza etmeye kararlı. Dışişleri Bakanı Rex p 


© ABD'ye ihracata kıyasla Çin'e ihracat, 
2016 
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< Tillerson, Ekim ayındaki bir konuşmasında “Çin'in meydan okuması karşısında geri adım atıp komuta merkezli bir sisteme geçmeyeceğiz” dedi. 

Çin ile Batı arasındaki ayrım, Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünyasındaki kadar bütüncül olmayacak. Çinliler Starbucks”ta latte yudumlamaya ve Nike spor ayakkabı giymeye devam edecek, Amerikalılar da hâlâ yakınlarındaki Walmart”*ta Çin malı eşyalar bulabilecek. Ancak Çin gücünü artırdıkça, ABD ve Avrupa da şirketlerini, teknolojilerini ve kurumlarını savundukça uçurum genişleyecek. 
Rusya gibi Batı ile kendi sorunları olan ülkeler Çin'in yörüngesine daha fazla çekilecek. Japonya ve Hindistan gibi Çin'in artan gücünden rahatsız olanlar ise ABD'ye daha da yakınlaşabilir. 

Bölünmenin küresel ekonomi için berbat sonuçları olabilir. Her iki bloktaki şirketler de ana pazarlara erişimlerinin kısıtlandığını görecek. Bu ise onların kârının, verimliliğinin ve istihdam yaratma gücünün azalmasını beraberinde getirecek. Çok 


ihtiyacı olan teknolojiye ve pazarlara ulaşamayan Pekin, halen fakir olan ve hızla yaşlanan 1,4 milyarlık nüfusunun gelirini artırmada zorlanabilir. Çin ile Batı arasında askeri bir çatışma ihtimali keskin şekilde artabilir. 

Bu iki kutuplu gelecek önlenemez değil. Pekin belki de mevcut düzeni desteklemenin onu devre dışı bırakmaktan daha iyi olduğunun farkına varacak. Neticede Çin'in dünyanın geri kalanıyla entegrasyonu, 1980'den bu yana ekonomik başarılarının ardındaki temel nedendi. ABD ve müttefikleri, Çin'i mevcut sisteme katmak için korumacılıktan geri adım atıp Pekin'le birlikte çalışmaya devam edebilir. Ancak Çin ve Batı'nın içinde bulundukları yörünge iyiye işaret etmiyor. Dünyada yeni bir duvar inşa edilirse bundan herkes zarar görür. 
— Michael Schuman 


SÖZÜN ÖZÜ Xi Jinping'in Çinli teknolojiler ve markaların egemen olduğu bir dünya kurma hayali, küresel ekonomiyi iki belirgin bloğa bölmekle tehdit ediyor. 


Meksika'nın 12,43 Dolarlık 
Dayanılmaz Saatlik Ucret Farkı 


© Nafta'nın ortadan kalkma riskine karşın, bazı şirketler taşınma planlarına sadık kalıyor 


Böyle olması gerekmiyordu, ama üretim tesislerini Meksika'da kuran ABD'li kurumlara yardımcı olma konusunda uzmanlaşan şirketler müthiş bir yıl geçirdiklerini söylüyor. 

Tecma Group son 30 yılın en yoğun yılını geçirdiğini anlatıyor. ABD-Meksika sınırının her iki yanında da ofisleri bulunan nakil uzmanı şirket, geçtiğimiz haftalarda bir temizlik ekipmanı üreticisinin ve bir ambalaj şirketinin güneye taşınmasına yardımcı oldu. Chicago'daki M&xico Consulting Associates'ın ülkeyle ilgilenen üç yeni adayı var. 
McAllen Economic Development Corp.un başkanı 
ve CEO'su Keith Patridge, sadece bu yıl en az 12 
şirketin Reynosa'da ofis açacağını tahmin ediyor. 
Ayrıca Tacna Services Inc. kısa süre önce Baja California'ya taşınan iki şirkete yardımcı oldu. 

Başkan Donald Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı rafa kaldırma ya da elden geçirme sözünün Meksika'ya taşınmayı düşünen bazı şirketleri korkutup kaçırması beklense de, çoğu şirket planında değişiklik yapmıyor. Bu kararı belirleyen pek çok faktör mevcut, ancak bu şirketler basit bir hesap yapıyor: Meksika'daki ucuz işgücü (ABD'yle kıyaslandığında, işçi başına yılda 20 bin dolar kadar daha ucuz) Nafta'nın yokluğundan 


kaynaklanan herhangi bir vergi artışının maliyetini dengelemeye yetiyor. 

San Diego'da bulunan Tacna'nın CEO'su Ross Baldwin, “Nafta'yı ortadan kaldırır ve normal ticaret vergilerine geri dönerlerse, bence bu durum yönetilebilir” diyor ve ekliyor: “Hayat devam ederdi, çünkü işgücü oranı çarpıcı derecede farklı” 

23 yıllık ticaret anlaşmasının geleceğine dair 
görüşmelerin son turları, ABD'nin süt ürünleri, otomotiv sektörü, tahkim kurulları ve devlet alımları konusundaki tartışmalı taleplerinin Meksika ve Kanada tarafından reddedilmesiyle birlikte 
17 Ekim'de sona erdi. Bir diğer ihtilaf konusu da 
Trump hükümetinin elden geçirilen anlaşmaya bir sona erme hükmü dahil edilmesine yönelik önerisi; bu, üç ülke de uzatılması konusunda hemfikir olmadığı sürece her beş yılda bir süresinin dolması anlamına geliyor. Görüşmeler Kasım ayında da sürecek, ancak bakanlar bu soruna herhangi bir çözüm bulmayı önümüzdeki seneye bırakmaya karar verdi. 

Bazı ekonomistler, tahminlerini parlatmak için sebepleri bulunan ve fabrikaların taşınmasına yardımcı olan şirketlere kıyasla daha karanlık bir gelecek tahmininde bulunuyor. Colorado, Boulder'daki danışmanlık şirketi ImpactEcon'un > 


© ABD'i şirketlerin 
Meksika'da yaptığı doğrudan yatırım, 
2017'nin ilk yarısında neredeyse ikiye katlandı 


$3mlr 


Yarı otonom sürüşü mümkün kılan 
Pilot Assist* özelliği, yalın iç tasarımı ve hayatınızı kolaylaştıran Sensus Connect sistemi ile ihtiyacınız olan her şey onda. 
Rafine ve zarif duruşuyla Volvo S90 
Volvo Yetkili Satıcılarında sizi bekliyor. 


VOLVO S90 


*Pilot Assist yarı otonom sürüş özelliğidir ve standart olarak sunulmaktadır. Sistem özellikleri için web sitemizden veya size en yakın yetkili satıcımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Volvo S90 ortalama yakıt tüketimi 2,0-7,2 1t/100 km ve ortalama CO, emisyonu 46-165 gr/km'dir. 
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“4 bir araştırmasına göre, Nafta'nın sona erişi ABD'de 250 binden fazla, anlaşma sayesinde 
ekonomisi dönüşen Meksika'da ise neredeyse 1 
milyon kişinin işini kaybetmesine sebep olabilir. 
Meksika'nın ABD ile toplam ticareti geçen yıl 524 
milyar doları buldu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önceki yıl olan 1993'te bu rakam 82 milyar dolardı. 

Trump, başkan seçilmesinden sonra üretimi Meksika'ya taşımaya niyetlenen ABD'li şirketlerin yöneticilerine yüklenmek için kürsüden faydalandı. Kampanya birkaç ay işe yaradı ve bazı şirketler Meksika planlarını rafa kaldırdı. Fakat istihdamın güneye akışı bu yılın başlarında da devam etti. Meksika Ekonomi Bakanlığına göre, ABD'li şirketlerin Meksika'ya yaptığı yeni doğrudan yatırımın değeri, 2016'nın ilk yarısında 1,57 milyar dolara düşüşün ardından, 2017'nin ilk yarısında 3 milyar dolardı. 

ABD, Meksika ve Kanada'daki şirketler Nafta kapsamında sınırları geçen neredeyse hiçbir ürün için vergi ödemiyor. Trump anlaşmayı ortadan kaldırmaya karar verse bile, ülkelerin uygulamak istediği herhangi bir vergilendirme, Dünya Ticaret Örgütü'nün belirleyeceği sınırlara tabi olacaktır. Nomura Holdings Inc.in Latin Amerika'dan sorumlu kıdemli ekonomisti Benito Berber, ortalama vergi oranlarının Meksika için yüzde 3,5in altında, ABD için ise yüzde 7 civarında olduğunu söylüyor. 

Pek çok şirket, ücret farkı yüzünden her şeye rağmen kârlı çıkabiliyor. Tacna'dan Baldwir'e göre, Tijuana'daki bir fabrika işçisinin işe giriş ücreti, yan haklar dahil olmak üzere, saatte yaklaşık 2,50 doların dengi kadar. İşgücü İstatistikleri Bürosu verileri gösteriyor ki, ABD'li montajcıların ortalama saat ücreti 14,93 dolar ve bu gruptaki en düşük ücretli yüzde 10”luk grup 9,24 dolar kazanıyor. 

Ayrıca Çin'deki (üretim alanındaki istihdamda bir rakip) işgücü maliyetleri 10 yıllık son birkaç dönemde sürekli artarken, Meksika'nınki pek değişmedi. Fabrikalar için gayrimenkul ve servis hizmeti sunan Intermex Industrial Parks, web sitesinde ABD'li şirketin her yıl işçi başına 20 bin dolar kadar tasarruf edebileceğini ve Meksika'dan bahsederken “işgücü istikrarı konusunda en iyiler arasında yer aldığını” söylüyor. 

Norveç'teki otomobil parçası üreticisi Kongsberg Automotive ASA, önümüzdeki yılın başlarında South Carolina, Easley'de hortum ve boru üreten bir fabrikayı kapatacağını ve üretimi Meksika'ya taşıyacağını duyurdu. Tesiste 97 işçi çalışıyor. 
Kongsberg, Ağustos ayında “Daha verimli olma ve maliyetleri azaltma yönünde yoğun bir ihtiyaç söz konusu; bunu sağlamak da ancak Easley'deki üretim operasyonlarını taşımakla mümkün” dedi. 

Federal kayıtlara göre, Halyard Health Inc. 
Illinois, Buffalo Grove'da tıbbi cihaz üreten bir fabrikayı kapatıyor ve üretimin bir kısmını Meksika'ya taşıyor. Illinois'deki 85 işçinin işten çıkarılmasına 


Eylül ayında başlandı. Şirket kayıtlarına göre, Halyard'ın Meksika'daki en az dört şehirde fabrikası var. Bir şirket sözcüsü, yorum taleplerini karşılıksız bıraktı. 

Tecma CEO'su Alan Russell, faaliyette bir azalma görmüyor. “Her müşteri büyüyor ve daha fazla anlaşma yapıyoruz” diyor ve ekliyor: “İnsanlar siyasete kulak vermeye alışıyor ve bu, eskiden olduğu kadar ürkütücü değil.» — Thomas Black 


SÖZÜN ÖZÜ Daha yüksek vergiler, Meksika'nın işgücü maliyetleri konusundaki avantajını dengelemek için yeterli olmayabilir; yabancı üreticiler de bu sebeple işlerini oraya taşımaya devam ediyor. 


İklim Değişikliği 


Arjantin'in 


Canlanmasına Gölge 


Düşürebilir 


© Ülkenin ekmek sepeti sırılsıklam ıslanıyor 


“Bu, savaşta olmak gibi bir şey.” Luciano Pieruci, Arjantin'in Cördoba bölgesinde soya fasulyesi, mısır ve buğday ektiği bin 200 hektarlık arazisini ve hasat ettiği ürününü sele karşı korumak için verdiği mücadeleyi böyle tanımlıyor. Geçen yılki zararlarla karşılaşmamak için bu yıl bazı bölgeleri ekmeyen 26 yaşındaki çiftçi, “Alçak yerlerdeki tarlalar lagün haline geldi” diyor. 

Claudio Parola, 200 kilometre kuzeydoğudaki Santa Fe bölgesinde çiftliğindeki soya fasulyesi üretiminin fazla nem nedeniyle neredeyse ikiye katlandığını anlatıyor. Ancak ıslanmış ürünün hasat maliyeti bütün kârını alıp götürmüş. “Daha önce hiç görmediğimiz yerlerde su vardı” diyor. 

Pampalar'daki çiftçiler hava durumunu anlamakta zorlanıyor. Atlantik Okyanusu'ndan batı- daki yarı kurak bölgelere kadar uzanan 760 bin kilometrelik arazinin Arjantin için özel bir önemi var. Bölge 19*uncu yüzyılda kovboyların yerli versiyonu Goşoların ölümsüzleştirildiği Facuhro ve Martin Fierro gibi temel kitaplar için arka plan oldu. 
Geniş otlakların önemli bölümü tarıma açılarak, Arjantin'in dünyanın en büyük tahıl ve soya fasulyesi ihracatçısı konumunu güçlendirdi. Ülke, mısır ve soya fasulyesi üretiminde dünya üçüncüsü. 

Ürün sigortaları çiftçileri fırtına, yangın zararlarına karşı korurken pek az sigorta şirketi sel felaketini kapsama almış. Rosario Ticaret Odası'nın raporuna göre, Pampalar'da son altı yılın beşinde yağışlar 50 yıllık ortalamanın üzerine çıktı. 

Pieruci çiftliğinin bulunduğu Justiniano >» 


Paraya yön verenlerin beklediği mobil uygulama. 


Tabii ki Türkiye Finans'tan. 


FXTARGET mobil uygulamasıyla hafta içi 24 saat, anlık kur fiyatlarıyla döviz ve kıymetli maden alım satımı yapın. Hemen indirin ve işlem yapmaya başlayın. 


Mario Draghi 
Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı 
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4 Posse'nin etrafındaki arazide su tablasının 2 
metrelik tarihi ortalamasının üzerine çıkarak 1,2 metreye yükseldiğini söylüyor. Pieruci'nin çalışanlarından Matias Caretta “Bu, branda bezinin üzerine yağmur yağmasına benziyor” diyor. 
Pampalar'ın diğer bölgeleri kuraklıktan etkilendi. Ocak ayında yangınlar ürünü yakarak ve serbest dolaşan binlerce hayvanı öldürerek 6,4 milyon dönümü etkiledi. Arjantin'in en önemli tarımsal araştırma ve geliştirme kurumu National Institute for Agricultural Technology'nin baş araştırmacısı Pablo Mercuri, “Geçtiğimiz sezon eşzamanlı ekstrem hava olaylarının yaşandığı bir dönem olarak tanındı” diyor ve ekliyor: “Bu bir uyarıydı.” 
Pampalar'da değişen koşullar Başkan Mauricio Macri'nin planlarını bozabilir. Macri geçtiğimiz yılın sonunda durgunluktan çıkan Arjantin'de ekonomiyi canlandırmak için artan tarımsal ürün ihracatına güveniyor. Hükümet çiftçileri daha fazla ekim yapmaya teşvik için göreve geldiği 2015 Aralık ayından bu yana mısır, buğday ve et ihracatında vergileri kaldırdı ve soya fasulyesinde de kaldırma sözü verdi. Rosario Ticaret Odası verilerine göre, tarım sektörü geçen yıl ülkenin 57,7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 46'sını gerçekleştirdi. 
Gaithersburg, Maryland'daki MDA Weather Service adlı veri merkezinin kıdemli tarımsal meteoroloji uzmanı Kyle Tapley, küresel ısınma ile El Niüo gibi periyodik iklim olayları arasındaki ilişkinin belirsiz olduğunu söylemekle birlikte (genel kanı birincinin ikinciyi körüklediği şeklinde) yüksek ısının daha yoğun yağmurları getirdiğine ilişkin kanıtlar olduğunun altını çiziyor. Pieruci ve Parola, dört yıl önce bir değişiklik olduğunu fark ettiklerini söylüyor: Yağmurlar yoğunlaşıyor ve zararlı böcekleri tasfiye eden soğukların olduğu kışlar da 


kısalıyor. 

Buenos Aires Tahıl Borsası'na göre, Arjantin'in 2016-2017 soya hasadı sel zararını telafi eden hektar başına 3,2 tonluk rekor verim sayesinde 57,5 milyon tonla bugüne kadarki en yüksek ikinci düzeye ulaştı. 

Santa Fe'deki soya çiftçisi Parola, alışılmadık miktardaki yağmurların geçtiğimiz yıllarda hektar başına 2 ton olan verimi 3,5-4 tona çıkardığını söylüyor. Ancak bunun maliyet artışları nedeniyle pek yararı olmamış. “Ancak başa baş noktasını yakalayabildim” diyor ve ekliyor: “Daha az verim ve daha uygun hava koşulları, kötü hava koşullarına eşlik eden yüksek verimden daha iyi olabilir.” 

Bunun nedeni ise tahıl ticareti yapan şirketlerin ve kooperatiflerin hasar görmüş ürüne daha az para ödemeleri, bir de ürünü kurutmak için fatura çıkartmaları. Bunun yanı sıra tarlalara su dolması hasadı geciktirirken, ürün toplanacak süreyi de kısaltıyor. Bu da mevsimlik işçilerin ücretlerini artırmasına neden oluyor. Aynı zamanda ıslak tarlaların bir dahaki ekim için sürülme zorunluluğu Pampalarda geleneksel olarak bu işi yapmayan çiftçiler için ek maliyet anlamına geliyor. 

Eylül ayının ikinci haftasındaki zamansız yoğun yağışlar bu sezonun soya ekimini de olumsuz etkiliyor. Buenos Aires Tahıl Borsası ürün tahmin bölümü başkanı Estaban Copati, Delawere eyaletinden büyük bir alana tekabül eden 650 bin hektarlık alanın ekilemeyebileceğini söylüyor. “Bu kadar çok yağışla başladığımız bir sezonu düşünemiyorum” diyor ve ekliyor: “Bu, eşi benzeri görülmemiş bir şey.” 
—Jonathan Gilbert 


SÖZÜN ÖZÜ Pampalar'daki sel, Başkan Macri'nin tarım kaynaklı ekonomik canlanma umutlarını tehdit edebilir. 
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Mithat Bereket 


Yeni Bir Siyasi Parti 


Türkiye'de başarılı olmak isteyen bir siyasi partide bulunması gereken beş özellik 


Başlarken bir şeyi çok açık ve seçik ifade edelim: Türkiye'de, Ak Parti'ye rakip olmak bir yana, en azından kayda değer bir alternatif olması açısından yola çıkacak bir siyasi oluşum için beş şartın muhakkak yerine getirilmesi lazımdır. Bunlar, aynı zamanda Türk toplumunda herhangi bir siyasi partinin ve onun liderinin iktidara yürüme şansı olup olmadığını gösterir. 

0) Bu siyasi parti, her şeyden önce siyasi yelpazenin sağından gelen bir siyasi oluşum olmalıdır. Sol partiler- deki tecrübe göstermiştir ki, Türk siyasi tarihi “En iyi ben bilirim, çünkü bunun eğitimini aldım” edasıyla hareket eden, fakat bu yüzden yalnız kalıp halktan oy alamayan ve “bölünen" teşebbüslerin ve politikacıların hikayeleriyle doludur. 

2) Yeni bir siyasi partinin (sağcı olursa büyük avantaj) kadrosu veya lideri daha önce bir kurumda, tercihen bir belediyede topluma hizmet vermiş, nasıl proje yapılacağını ve nereden para (sponsor) bulunacağını öğrenmiş, proje gerçekleştirme konusunda kendini kanıtlamış olmalıdır. 

3) Bu liderler ve kadrolar, Türkiye'de dinin, camilerin, cami camaatlerinin önemini kavramış olmalı ve buna sahip çıktıklarını da her fırsatta göstermeli. Yani bunların, en azından Cuma namazlarını kaçırmamaları gerekiyor. 
Bu anlamda İslam'a ve Müslümanlık'a ulusal ve uluslararası bazda önem verdiklerini topluma göstermeliler. Türk milliyetçiliği de bir o kadar önemli... 

4) Parti, hızla kayıtlı üye sayısını artırmalıdır. Hesap ortada... Ak Parti'nin bir önceki seçimlerde 8 milyon kayıtlı üyesi olduğu söylendi. Örneğin Türkiye'deki son seçimlerde (7 Haziran genel seçimlerinde) kabaca 54, yurt dışındaki oyları da dahil edersek 55 milyon seçmen vardı. Son rakamlara göre, Ak Parti'nin kayıtlı üye sayısı 
10 milyona yaklaşmıştır. Bir başka deyişle, şu anda Ak 
Parti'den geçinen ve onun iktidarda kalmasını isteyen 9 
küsur milyon insan vardır... 

5) Nihayet son olarak, mali yapı ya da mali güç de önemli... Türkiye'de bir siyasi partinin gerçekten iktidarı ele geçirmesi, yani hükümet olabilmesi için ciddi bir mali kaynağa ihtiyacı vardır. Yani, alternatif olmak isteyen bir siyasi oluşumun, iktidardaki Ak Parti'den daha çok kaynağı (parası) olmalı ve bunu da akıllı bir şekilde kullanabilmelidir. 

İşte, geçtiğimiz haftalarda kurulduğu ilan edilen İyi Parti, bu saydığımız beş kritere ne kadar uyuyor ya da ne kadar uymuyor, hep beraber göreceğiz... 

Aylardır kurulacağı konuşulan İyi Parti'nin kurucuları, programı, hedefleri ve logosu gibi tüm ayrıntıları 


da kurulma sırasında kamuoyu ile paylaşılmış oldu. Her şeyden önce, Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı olmuş ve Meclis Başkanlığı da yapmış olan Meral Akşener'in önderliğinde kurulan bu yeni siyasi oluşumla ilgili ayrıntılar da son dakikaya kadar sır gibi korundu. Partinin logosunu da partinin kurucularından emekli SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabı üzerinden paylaştı. 

Partinin güneş biçimindeki sarı-lacivert logosunda sekiz çizgi bulunuyordu. Bu çizgilerin yeni partinin tanıtım videolarında kullanılan sekiz ilkeyi temsil ettiği belirtildi. Bu ilkeler; umut, kararlılık, adalet, gelecek, bilgi, zenginlik, cesaret ve medeniyet olarak sıralanıyor. 

Partinin kuruluş sloganı ise "Türkiye İyi Olacak." Parti programında da partinin amaçları şöyle açıklanıyor: 

"Gençlerimize iş, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik, yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkanı, çocuklarımıza neşe, mutluluk ve sağlık, milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz. Zor dönemde ve zor şartlarda yola çıktığımızın farkındayız. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Seksen milyonuz. Büyük bir milletiz. Büyük bir ekonomiyiz. Çalışıyoruz ve üretiyoruz. Paylaşamıyoruz. 
Hakça paylaşacağız. Birlikte başaracağız. Adil olacağız. 
Adaleti sağlayacağız.” 

Türkiye'nin 87'nci partisi olarak siyasi yaşama adımını atan İyi Parti'nin kurucusu Akşener'in bundan sonra atacağı adımlar daha çok yasalarda belirtilen şartlara uymak ve partinin sürekliliğini sağlamak üzerine olacak. 

Partinin kurulduğu gün partinin simgesi olan güneş figürünün AK Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım afişine benzediği gerekçesiyle dava açılabileceği iddia ediliyor. 

Topumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği adlı bir dernek ise partinin ismini oluşturan İYİ?nin, Oğuzların Kayı boyunun bayrağına benzediğini iddia ederek, yasaya göre siyasi partilerin logo ve isminde bayrak kullanamayacağı gerekçesiyle kapatılması talebiyle yargıya başvurdu. 

İktidara veya MHP'ye destek veren kesimler de İyi Parti'nin kısa süre sonra siyasi partiler mezarlığında yerini alacağı ve tabela partisi olarak kalacağı görüşünü savunuyor. 
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Türk Akımı'nda 


Son Durum 


© İlk doğalgazın 2019'da gelmesi planlanan Türk Akımı Projesi'nde boru hattı inşası devam ediyor 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2014 yılı Aralık ayındaki Türkiye ziyaretinde Güney Akım Projesi'ne son verdiklerini, onun yerine hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyacak yeni bir projeyi hayata geçireceklerini açıklamıştı. Bu, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehri yakınlarından Karadeniz'e girecek ve Türkiye'nin Kıyıköy sahilin- den Trakya'ya çıkacak Türk Akımı projesiydi. Putin'in bu açıklamasıyla, yine Karadeniz'i bir uçtan diğer uca kat edecek ve Bulgaristan üzerinden, Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyacak Güney Akım projesi başlamadan bitmiş oldu. Bu gelişme o dönemde Türkiye taratında da memnuniyetle karşılandı. Bu gelişmeden bir yıl sonra Türk-Rus ilişkileri sıkıntılı bir döneme girdi. 
Uçak Krizi ile iki ülke ilişkileri her anlamda durma noktasına geldi. Bu dönemde Türk Akımı'nın geleceği de sorgulanmaya başladı. Ama Türk-Rus ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte Türk Akımı'nda da önemli gelişmeler oldu. 2016 Ekim ayında hükümetler arası anlaşma ile Türk Akımı için artık engeller kalktı ve projenin ete kemiğe bürünme 


süreci başladı. 

2017'nin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde proje ne aşamada? Türk Akımı'nın deniz altındaki kısmında boru döşeme çalışmalarına, Mayıs 2017'den önce Rusya kıyılarındaki sığ sularda başlandı. Ardından da projenin en zor kısmı olan derin sularda boru döşeme işine başlandı. Şu ana kadar toplam 430 kilometrelik kesimde boru hattı döşenmiş durumda ve boru hattı Karadeniz'de Türk ekonomik münhasır bölgesine ulaşmak üzere. Ekim ayı başında projenin Türkiye tarafı için gerekli ÇED raporu da alındı. 
Türk Akımı iki hattan oluşuyor ve projenin her iki hattında da 81 santimetre çapında borular kullanılıyor. 
“Yer yer 2 bin 200 metreyi bulan derinliklerde boru döşeniyor. Boru döşeme hızı günde 3,5 kilometreye ulaşmış durumda” diyor Türk Akımı iletişim yetkilisi Aslı Esen ve devam ediyor: “Hedefimiz 2019 sonunda doğalgaz akışını sağlayabilmek.” 

Türk Akımı'nı oluşturan iki boru hattının her biri 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplamda yıllık 
31 milyar metreküp doğalgaz taşıması bekleniyor. Bu 
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hatlardan biri olan 15,75 milyarmetre küpün tamamı Türkiye pazarına taşınacak. Türkiye Rusya için önemli bir pazar konumunda. Zira Rusya'nın geçtiğimiz yıl ithal ettiği doğalgazın yüzde 24,8'ini satın alan Türkiye, bu özelliği ile Almanya'dan sonra Rusların ikinci büyük müşterisi (Almanya'nın Rus gazındaki payı yüzde 49,8) oldu. Moskova'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz nedeniyle, bu ülkeyi 2019 sonrası transit ülke olarak kullanmayacağı biliniyor. Yani Rus doğalgazı- nın Türkiye'ye geldiği iki yoldan biri olan Batı Hattı (diğer hat Karadeniz üzerinden gelen yıllık 16 milyar metreküp kapasiteli Mavi Akım), bu tarihten sonra kullanılmayacak. Bu nedenle Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un 2019 sonuna kadar Türk Akımı projesini tamamlaması gerekiyor. Türk Akımı Sözcüsü Sander van Rootselaar, “Rusya'dan Türkiye'nin batısına halen doğalgaz aktaran Batı Hattı'nda Türkiye bir dizi transit ülkenin ardından nihai alıcıyken, Türk Akım ile birlikte doğalgazın ilk alıcısı olacak. Böylece transit riskler azalırken, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için hayati önem taşıyan doğalgaza erişim güvenliği pekişecek” diyor. 

Bu noktada Türk Akımı'nın birinci hattından gelecek 15,75 milyar metreküplük doğalgazın müşterisi Türkiye. Gerektiğinde ikinci hattan gelen doğalgazdan da Türkiye tarafı satın alma yapabilecek. Peki diğer 15,75 milyar metreküplük doğalgazın müşterileri kim olacak? Bu konuda henüz bir netlik bulunmuyor. Türk Akımı Boru Hattı ile Karadeniz'den gelen Rus gazı Kıyıköy'de karaya çıkacak. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin batı sınırında gazın taşınması Türk kamu şirketi BOTAŞ”ın sorumluluğunda olacak. 
Ama Avrupa'ya taşınması planlanan gazın Bulgaristan mı yoksa Yunanistan üzerinden mi gideceği henüz belli değil. Rusya'nın Avrupa doğalgaz pazarı üzerindeki hakim gücü biliniyor. Avrupa Birliği (AB) ise uzun zamandır bu gücü azaltmaya çalışıyor. Doğalgazın enerji üretimindeki payının azaltılması ve kaynak çeşitlendirme, bu noktada AB yetkililerin üzerinde durduğu konu başlıkları. 

AB tarafının Gazprom'un, dolayısıyla Rus gazının gücünü kırmak için aldığı bir önlem de 2009 yılında kabul edilen Üçüncü Enerji Paketi. Bu pakete göre bir şirket aynı zamanda hem boru hattı sahibi hem de doğalgaz satıcısı olamaz. Avrupa Komisyonu, söz konusu hususla doğalgaz satışı ve taşımacılığı işini birbirinden ayırmaya çalışıyor. Bu şekilde açıkça boru hattı taşımacılığında Avrupa'nın en büyük tedarikçisi Gazprom'u hedef alınıyor. 

Ama bütün bu çalışmalara rağmen Rus gazına olan talebin bu yılın ilk dokuz ayında Avrupa genelinde yüzde 24 artması dikkat çekiyor. Bu oran Sırbistan'da yüzde 32, Macaristan'da yüzde 10 ve Yunanistan'da yüzde 16 oldu. Üstelik başta doğalgaz kullanımının çok az olduğu Balkanlar bölgesi olmak üzere, doğalgaz talebinde bir artış yaşanması bekleniyor. Bu durum, Türk Akımı'nın ikinci hattı için olası pazarların bu talep artışı yaşanacak bölgeler olma olasılığını yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Tabii yine bu pazarları hedefleyen ve 


Avrupa'da doğalgaz kaynak çeşitliliği yaratması beklenen TANAP gerçeğini unutmamak gerekiyor. 
“Gazprom'un Türk Akımı'ndan gelecek gaza ilgi gösteren ülkelerle görüşmeleri devam ediyor. Yine AB tarafında Üçüncü Enerji Paketine uygun bir şekilde bu görüşmeler sürüyor. Rus gazına olan talebin arttığını görüyoruz” diyor Sander van Rootselaar. 
— Mehmet Erdoğan Elgin 


SÖZÜN ÖZÜ Türk Akımı inşaatı hızla devam ediyor. 


Güneş Enerjisinin 
Baba Şirketi 


6 Kâr amacı gütmeyen Solarbaba, çatı üstü solar sistemler 
pazarının gelişmesi için yoğun çaba harcıyor 


Son yıllarda Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretiminde ciddi bir artış görülüyor. Her ne kadar potansiyelin çok gerisinde de olsa sektörün gelişmesi önemli. Zira enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerli kaynakların başında güneş enerjisi geliyor. 2013 yılında Türkiye'de güneş enerjisiyle elektrik üretiminde kurulu güç yalnız 3 megavat (MW) iken bugün bu güç bin 
200 MW seviyesini aşmış durumda. Özellikle lisanssız olarak 1 MW ve altı güneş enerjisi santral yatırımlarına onay verilmesinden sonra yatırımların miktarı arttı. Hatırlanacağı gibi bu yılın ilk çeyreğinde, Konya Karapınar'da bin MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ihalesini iyi teklifi veren Kalyon ile Güney Koreli konsorsiyum ortağı Hanwha kazanmıştı. Bu gelişme gelecekte güneş enerjisi yatırımlarını daha da hızlandıracak gibi görünüyor. 

Türkiye'de uzun yıllardır güneş enerjisi sistemleri üzerine kafa yoran isimlerden biri de Ateş Uğurel. 
Uğurel, sektöre girdiği 1996 yılından beri başta güneş enerjisi olmak üzere temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşması için çaba harcıyor. Bu isim sektörü yakın- dan takip edenler tarafından iyi biliniyor. Ama belki de Ateş Uğurel'den daha çok kurduğu Solarbaba isimli kâr amacı gütmeyen ve bir sivil toplum kuruluşu > 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< gibi çalışan şirketi tanınıyor. Solarbaba 150 üye ve destekçisi, aylık ortalama 4 milyon takipçisi olan web sitesiyle 1996 yılından beri başta güneş enerjisi olmak üzere temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Peki bu ilginç isim nereden geliyor? 
Ateş Uğurel, bu ismin fikir sahibinin dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler olduğunu söylüyor. Başta güneş enerjisi olmak üzere temiz enerji sistemleri üzerine çalıştaylar düzenleyen Solarbaba, 
9 Kasım'da Solar Çatı Çalıştayı düzenliyor. Biz de Ateş 
Uğurel ile güneş enerjisi ve güneş enerjisinin çatı üzerine uygulamanmasıyla ilgili konuştuk. 


Ankara'da düzenlenecek Solar Çatı Çalıştayı ile neyi hedefliyorsunuz? 

İnteraktif olarak planlanan çalıştayla çatısına güneş enerjisi sistemi kurmayı ve kendi elektrik ihtiyacını güneşten sağlamayı planlayan tüm birey ve kurumlarla birlikte hem sektörümüze hem de ülkemize faydalı olacak bir etkinliğe imza atmayı hedefliyoruz. 
Çalıştaya gelmek istediğini belirten kişi sayısı ise bini aştı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen kişi ve kurumlarla birlikte olacağız. Bu ilgiden oldukça memnunuz. Pazarın önündeki ekonomik, teknik, hukuki-mevzuatsal dinamikleri daha iyi anlamak ve çözüm geliştirebilmek için konu ile ilgili fikir alışverişi yapacağız. 


Çatı üstü solar sistemlerinde Türkiye'de nasıl bir pazar oluşabilir? 

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde güneş enerjisi yatırımlarının hızla arttığına şahitlik ediyoruz. 
Türkiye'de arazilere kurulan büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri bugün 2 GW sınırına gelmemizde büyük bir rol oynadı. Ancak dünyada birçok ülkede benzer ve çok daha büyük kapasitelerin çatı üzerinde oluştuğu da bir gerçek. Solarbaba olarak, diğer tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve konunun uzmanı kişi ve şirketlerle birlikte ülkemizde çatı üstü GES pazarının açılması için büyük çaba harcıyoruz. Çünkü minimum 
10 GW gücünde bir potansiyele sahibiz. Bu sektördeki 
yatırım aynı zamanda istihdama da olumlu yansıyacak. 
Çatıdaki sistemleri mahallenin elektrikçisi kuracak, yine başka ufak bir dükkandan da belki ürünler satın alınacak. Enerji sektörü ve elektrik üretimi ilk defa tabana yayılacak. Çatısında elektrik üretebilen insanlar artık birer enerji oyuncusu olacak. Enerji sektörünü bir süre sonra bireyler yönlendirmeye başlayacak. 


Peki ya teşvik mekanizması ve sektörün hareketliliği için teşvikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Güneş enerjisi sektörü hiçbir teşvik olmadan ayakta kalabilir. Büyük santrallerden çatı üstü ufak uygulamalara kadar serbest piyasa koşullarının geçerli olması en büyük dileğimiz. Bilhassa çatı üstü uygulamalarda yılık mahsuplaşmayla bireysel üreticiler fazla elektriği şebekeye verecek, verdiği kadar enerjiyi de daha sonra bedelsiz kullanma şansına sahip olacak. Serbest piyasa koşulları tüm enerji kaynakları ve elektrik tarifeleri için geçerli olmalı. 


Başta İstanbul olmak üzere 
Türkiye'nin genelinde bir kentsel dönüşüm hikayesi var. 
Bu da aslında çatı üstü solar sistemleri için bir fırsat, değil mi? 
Kentsel dönüşüm güneş enerjisi için çok büyük bir fırsat potansiyeli taşıyor. TOKİ ve kentsel dönüşüm mevzuatında yapılacak ufak bir değişiklik ile her yeni ruhsat alacak binanın çatısında beli bir miktar güneş elektriği sistemi kurulumu mecburi tutulabilir. Dünyada birçok örneği var. İnşaat halindeki binaya güneş enerjisi sistemi kurmak daha kolay, daha ucuz. Binanın değeri artar, müteahhitler “Güneş elektrikli apartman inşa ettim” diyerek tanıtım yapabilirler. 


Türkiye'de yüzde 100 yerli panel üretimini gerçekleştirmekle ilgili hedefler konuşuluyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Çin dünyadaki panellerin yüzde 85'ini üretiyor ve küresel pazarı domine ediyor. Bir perakende ürün olan ve ekonomik katma değeri düşük olan güneş paneli yerine katma değerli, global pazarda bulunabilecek inovatif ürünler geliştirebilmek çok önemli. 
Buna bir örnek olarak, güneşten elektrik üreten solar kiremitler (hem inşaat malzemesi hem de elektrik üretiyor, yani tüm binalarda kullanılabilir) gösterilebilir. 
Türkiye çatı sektöründe ve inşaat-müteahhitlik pazarında gelişmiş ve lider oyunculara sahip. Bu alanda girişimcilerde yüksek potansiyel var. Mimarlarımız da başarılı. Eldeki potansiyeller iyi değerlendirildiğinde dünya ile yarışacak ölçeğe ulaşmak için hiçbir engel yok. — Mehmet Erdoğan Elgin 


A Ateş Uğurel 


Çocuğunuz Siz Fark 


Etmeden 100 Bin Dolar 


Kazanabilir 


© Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula, düzenlediği dünya 


şampiyonası ile 100 bin dolarlık ödül verecek 


Karaköy'de bir otelin toplantı salonundayız. Olağan bir basın toplantısı beklentisiyle girdiğimiz salonda bizi konuşmacı kürsüsü yerine yarısı bir yanda, öteki yarısı ise diğer yana kurulmuş Asus bilgisayar karşılıyor. Başlarında ise kulaklıkları takılı, elleri klavye ve mouse üzerinde hareket eden 10 genç > 


OKA DOĞA YENİK ONNSİSİTSİ 
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GALATA 


13 Eylül - 26 Kasım 


SALT kurucu Garanti Bankası saltonline.org 


Giriş ücretsiz 


Görseller SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi ile Özer Türk Arşivi'nden derlenmiştir. 


Teni Thm Kakulinı 


KODAK 
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< oturuyor. Eğer yeni nesilin oyun ve spor alışkanlıklarına aşina değilseniz, bu 10 gencin “sporcu” olduğunu söylememiz size garip gelebilir. 
Sunucu, toplantı başlamadan önce oyuncuların bir dostluk maçı yapacağını söylüyor ve başlamak için de oyuncuların odaya girmesini beklediğini belirtiyor. Ancak bahsettiği oda toplantı salonu değil, oyunun oynanacağı sanal lobi. Yaklaşık 20 dakika ve yedi rauntluk maçın ardından 
YouTube fenomenlerinden oluşan takım, deneyimli oyunculardan kurulu diğer takıma 5-2 yeniliyor ve toplantı başlıyor. 

Bloomberg Businessweek Türkiye olarak geçtiğimiz sayılarımızdan birinde kapak konusu olarak oyun dünyası ve dolayısıyla e-spor'un Türkiye'deki yansımalarından bahsetmiştik. Şimdi ise bu yeni akıma tamamen yerli yapımı bir bilgisayar oyunu üzerinden değineceğiz. Yeni nesili kasıp kavuran ve artık olimpiyatlara bile dahil edilmesi sık sık konuşulan e-spor, büyümesi katlanarak artan bir alan. 
Türkiye'de yansıması çok büyük olmasa da, dünya genelinde hem büyük bir piyasası hem de daha da büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Türkiye'nin bilgisayar oyunu piyasası henüz çok gelişmiş olmasa da, hatrı sayılır örnekler de yok değil. Bu örneklerden biri de Zula. 

Bir MMOFPS (massively multiplayer online first person shooter, yani yalnızca internet üzerinden başka oyunculara karşı oynanabilen ve birinci şahıs bakış açısı ile oynanan oyun) olan Zula, yola Genco Alp, Tuncay Büyükoğlu, Özgür Soner ve Burak Gözalan adlı dört kişinin küçücük bir odada bilgisayarları başında çalışması ile çıkmış. Beş yıllık ömründe 10'dan fazla yatırım alan Zula, bugün İstanbul ve Berlin'de toplam 60 çalışanı, birlikte çalıştığı dört ayrı yapımcı stüdyosuyla dünya genelinde 100”den fazla ülkeye yayın yapıyor. Oyunu oynamak ise tamamen ücretsiz; ancak oyunun bazı içeriklerini para ile satın almanız gerekiyor. 

Oyunu geliştiren firma MadByte, dünyada devasa boyutlara ulaşan bilgisayar oyunu pazarına yerli içerik sunma gayesi ile yola çıkmış. MadByte'ı ve diğer yapımcı stüdyoları da bünyesinde bulunduran Ingame Group'un kurucu ortaklarından Özgür Soner, Türkiye'de de 750 milyon dolarlık bir oyun pazarı olduğunu söylüyor; ancak bunun yalnızca yüzde 3'e yakın bir kısmının yerli içeriğe harcandığının da altını çiziyor. 

Zula, 10 milyon kayıtlı oyuncusu ve 35 bin anlık oyuncusu (aynı anda oyunu oynayan kişiler) ve bunu kaldırabilen yerli teknolojisi ile Türkiye'nin gelişim adımları atmaya çalışan oyun sektöründeki iyi örneklerden biri. Günde ortalama iki saat oynanan oyunun, sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve YouTube'a Zula içerikli 


U Woniney? 
... Gİ 


günde 5 bine yakın video yükleniyor. 

Başarılarını büyütmek, oyunlarının yaygınlaşmasını sağlamak ve Türkiye'de oyunculuk sektörü ile e-spor'un gelişmesi adına somut adımlar atmak isteyen Ingame Group, Türkiye'nin beş ayrı ilini gezerek 50 bin Zula oyuncusuna AVM”lerde düzenlediği etkinliklerle ulaşmayı hedefliyor. Günümüze kadar 750 bin lira değerinde ödül dağıtmış olan firma, şimdi Zula World Cup adında 100 bin dolarlık para ödüllü küresel bir turnuva düzenliyor. Soner, artık taşları yerine oturmuş bir e-spor ligine sahip olduklarını ve her ay 20 bin oyuncunun içinde yer aldığı, 2 bin takımın yarıştığı bir turnuva oluşturduklarını anlatıyor. “Tüm yapılan maçları da YouTube, Facebook ve Twitch gibi platformlardan yayınlıyoruz” diyor Soner ve ekliyor: “Bu yayınların değeri çok büyük; zira izleyicisi olmayan bir sporun gidebileceği pek bir yer yok.” 

Ingame Group, 4 milyon liralık yatırımla turnuvaları odağına almış durumda. Soner, 2018 yılında da benzer bir şekilde devam edeceklerini söylüyor. 
Buna ilaveten, Türkiye'de bir e-spor federasyonu kurulması adına da çalışmalar yürüten Ingame Group, Türkiye'nin gelişmiş ekonomilere kıyasla geriden geldiği e-spor alanında büyümenin öncülerinden olmak istiyor. 

Zula World Cup için elemelerden geçecek 10 
milyon oyuncu, İstanbul'da gerçekleşecek olan final maçlarına katılacak. Çoğunlukla 15 yaş üzeri çocuklardan oluşan oyuncu kitlesine sahip olan oyunda kullanılan mekanlar ise Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden özenle seçilmiş noktalar. Soner, yıllarca yabancı içerik tüketen Türk oyuncularının kırık dökük yabancı dil bilgileri ile bir yerlere gelmeye çalıştığını anlatıyor ve devam ediyor: “Biz artık bunu tersine çevirmek istiyoruz. Yabancılar da bir oyun aracılığı ile Türkiye'yi tanıyor hale gelecek.» 
—Batuhan Kurnaz 


SÖZÜN ÖZÜ Türk yapımı oyun Zula, 100'den fazla ülkede oynanıyor ve dünya çapında düzenlenen bir turnuva ile 100 bin dolarlık ödül veriyor. 
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Büyükoğlu, Ögür Soner, 
Burak Gözalan 
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© "Trakya ve Marmara Bölgesi'nde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardında siber saldırılar var" 


ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS John S McCain savaş gemisi ile Liberya bandıralı bir tankerin Singapur açıklarında çarpışmasından sonra, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kaza kapsamında yapılan soruşturmada siber saldırı ihtimalinin de değerlendirilmesine yönelik direktif veriyor. Medya kuruluşlarına konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, geminin Malacca Boğazı'na girerken kazaya neden olan dümen arızası yaşadıını, bu aşamada gemi personelinin yedek dümen sistemini neden kullanamadığının bilinmediğini, çarpışmadan sonra dümen arızasının ortadan kalktığını ifade ediyor. Bu tür boğaz geçişlerinin, oluşturulan tam kadro seyir timleri ile yapıldığından bu olayda insan hatasından öte bir şeyler olduğu değerlendirmelerinde bulunuluyor. 

Benzer bir tehdit de günümüz modern otomobilleri ile ilgili. Otomobillerin hava yastığı, frenler, park sensörleri gibi güvenlik sistemleri de dâhil olmak üzere değişik bileşenlerinin yerinde veya uzaktan erişimle saldırganlar tarafından devre dışı bırakmasına yola açan açıklıklar tespit ediliyor. Bu konuda son çalışmalardan birisi Politecnico di Milano, Linklayer Labs ve Trend Micro'nun ortak çalışması sonucunda ortaya çıkarılan bir zafiyet. Bu zafiyet, modem otomobillerde aracın iç bileşenleri arasındaki haberleşmede kullanılan CAN (Controller Area Network) protokolünden kaynaklanıyor. Araştırmacılar, otomobil üreticilerinin ağ güvenliğine yönelik alacakları karşı tedbirlerle zafiyeti azaltabileceklerini, tam çözüm için CAN standardının güncellenmesi, kabul edilmesi ve uygulanması gerektiğini, bunun da ancak gelecek kuşak otomobillere uygulanabileceğini ifade ediyor. 


Öyle görünüyor ki, siber saldırıların etki alanı gün geçtikçe artıyor. Kamu kuruluşları, özel sektör ve son kullanıcılara kadar herkes tehdit altında. Siber saldırılarda farkındalık her ne kadar son yıllarda artış gösterse de gündeme hiç gelmeyen fakat etkisi oldukça geniş olan ataklar her gün, her saat gerçekleşiyor. Çoğu siber güvenlik şirketini ters köşeye yatıran bu siber saldırılar, birbirinden çok farklı yöntemler kullanıyor. 
Üstelik kullanıcıların bir çoğu en mahrem bilgilerinin çalındığından bihaber. Sektörel bazda değişkenlik gösterse de çoğu kurum da bu sofistike tehditler karşısında ne yapacağını bilmiyor; alınan önlemler apaçık bir şekilde yetersiz. 

Bir diğer ifadeyle, siber saldırıların karşısında elleri kolları bağlı olan kurum ve kullanıcılar var. Kamunun farkındalığı çok düşük; keza şirketlerin de. Bu eksikliğin farkında olan ve her altı ayda bir kamuyu aydınlatma amacıyla siber tehdit raporu yayınlayan Ankara merkezli Savunma Teknolojileri ve Mühendislik (STM) oldukça kritik bir kurum. STM'nin 2017 yılı Temmuz-Eylül aylarını kapsayan, Türkiye Siber Tehdit Raporu, bu bağlamda oldukça önemli bilgiler içeriyor. Çoğu siber güvenlik şirketinin kendi ürünlerini tanıtma pahasına yayınladığı raporlardan farklı ele alınması gereken bu çalışma, Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde gerçekleşen siber saldırıları deşifre ediyor, yapılması gerekenleri anlatıyor. 

Rapor, Türkiye'nin siber tehditler karşısında gün geçtikçe daha fazla elinin zayıfladığını gösteriyor. 
Dikkat çekici ilk konu DDoS adındaki saldırılardaki artış oluyor. Türkçeye Dağıtık Servis Dışı Bırakma olarak çevrilen bu saldırı, basit bir ifadeyle iki kişinin 


M TEKNOLOJİ Bloomberg Businessweek Türkiye 5 Kasım 2017 
geçeceği bir kapıya 100 kişinin birden yüklenerek, | * Geriye dönük kredi/kredi kartı ücretlerini iade ede- Instagram'daki kapının etkisiz hale bırakılması anlamına geliyor. DDoS ceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/ Ml ii saldırıları 2017'nin ikinci çeyreğinde yüzde 28'lik bir tuşlayınız. bilgileriniz 

artış göstermiş durumda. Rapor, Türkiye'nin bu sal- | e Sigorta primlerinizi iptal edeceğiz. İşlemi gerçekleş- Dark Web'de dırıya maruz kalan ülkeler arasında Mısır ve ABD'yi tirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız. 10 dolara takiben üçüncü sırada yer aldığını gösteriyor. Üstelik Rapor, popüler fotoğraf paylaşım sitelerinden satışta 


2015 son çeyreği ve 2016 ilk çeyreğine ait raporların 

DDoS saldırılarına kaynak olan ülkeler sıralamasında 

da ilk beş ülke arasında bulunan Türkiye, son rapora 

kadar ilk sıralarda yer almıyordu. 

Türkiye'yi hedefleyen siber saldırılar, geçtiğimiz aylarda Amerikalı siber güvenlik şirketi Symantec'in de gündemindeydi. Rapora göre, özelikle İstanbul ve Trakya bölgesinde yaşanan son geniş çaplı elektrik kesintileri, Dragonfly adlı hacker grubunun işi. 

2011 yılından beri faaliyette olan siber korsan grubu 
Dragonfly, ABD ve Avrupa enerji sektöründeki firmaları hedef alarak tekrar ortaya çıktı. Doğu Avrupa kökenli olan bahse konu grup, geçtiğimiz yıllarda değişik ülkelerdeki enerji firmalarına ait kritik altyapılara karşı gerçekleştirdiği karmaşık siber casusluk saldırılarından sorumlu olarak biliniyor. Energetic Bear olarak da bilinen Dragonfiy”ın 2011 yılında ABD ve Kanada'da savunma ve havacılık şirketlerini hedeflediği, 2013 yılının başlarından itibaren çabalarını ABD 
ve Avrupa enerji firmalarına yönelttiği biliniyor. 2014 
yılında siber güvenlik firması Symantec uzmanları tarafından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ABD, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya ve Polonya'daki organizasyonları hedef alan bir eylemi tespit edilmişti. 

Grubun daha önceki saldırılarını tespit eden Symantec araştırmacıları 2015 yılı Aralık ayına kadar sessiz kalan grubun bu kez Dragonfly 2.0 adını verdiği yeni bir siber operasyon konusunda uyarılarda bulunuyor. 

Rapora göre, Dragontly 2.0, şu sıralar ABD, Türkiye ve İsviçre'de enerji sektörünü hedef alıyor. Daha önceki Dragonfly saldırılarında olduğu gibi, saldırganlar enerji sektörüne yönelik özel içeriğe sahip zararlı e-postalar, suyun başı (watering hole) saldırıları ve kurbanlarının ağına erişim için ilk saldırı vektörü olarak trojan yerleştirilmiş yazılımları kullanıyor. 

Kurumlar kadar, son kullanıcılar da siber saldırıların hedefinde. Çoğunlukla sosyal medya üzerinden oltalama (phishing) yöntemi kullanılıyor. Sosyal medya kullanıcılarına, bilindik pek çok markaya ait sahte indirim kuponları veya hediye çekleri kullanımı içeren mesajlarla birlikte linkler iletiliyor. Kullanıcılar bu linklerle markaların sitelerine birebir benzeyen sahte sitelere yönlendirilerek, kişisel ve finansal bilgileri elde edilmeye çalışılıyor. 

Sadece sosyal medya değil, dolandırıcıların kullandıkları yol yöntemler bitmek bilmiyor. Senaryoları ise oldukça inandırıcı: 

» Hesabınızdan/kartınızdan işlem gerçekleştirilmiş. İşlemi iptal etmek/iade almak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız. 

» Hesaplarınıza Rusya'dan siber saldırı gerçekleştiriliyor. Hesaplarınıza bloke koymak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız. 


Instagram'ın ara yüzündeki bir açığa bağlı olarak kullanıcıların bilgilerinin satışa çıkarıldığını da gösteriyor. Bu yöntemle, kullanıcı adları, telefon numaraları ve e-posta adreslerini içeren bilgiler dışarıya sızdırılıyor. Çalınan verilerin önce ünlü kişilerin hesaplarına yönelik olunduğu zannedilse de sonra çok daha fazla hesabı kapsadığı anlaşılıyor. Kimliği bilinmeyen siber korsan veya korsanlar tarafından, olayla ilgili olarak 
6 milyon hesaptan veri çalındığı iddia ediliyor ve her 
bir kayıt, dark web'de 10 dolar karşılığında satışa çıkarılıyor. —Alp Börü 


SÖZÜN ÖZÜ Son kullanıcıları ve kurumları hedefleyen siber saldırılar, her ne kadar gündemi işgal etmese de etkileri, sanılandan çok daha büyük; farkındalık ise aksine fazlasıyla düşük. 


Türk Yazılım Devi Önce Avrupa'ya 
Sonra da Dunyaya Açılacak 


6 | ogo Yazılım, Romanya ve Hindistan'daki 
yatırımlarıyla vites büyütüyor 


Yükselişi durmayan döviz kuru ve yüzde 1O'un altına inmeyen işsizlik oranları ekonomide işlerin şirketlere sağlanan tüm desteklere rağmen istenildiği kadar iyi gitmediğini gösteriyor. Türkiye ekonomisinde önemli ağırlığı olan KOBİ'ler için ise bu ekonomik konjonktür, tasarruf ve verimlilik kavramlarını daha da kritik hale getiriyor. Elbette, Excel'de oluşturulmuş basit bir gelir gider tablosu KOBİ'ler için verimliliğe giden yolda çok isabetli bir karar olmayabilir. İşte bu noktada, uygulama yazılımları tedarik eden üçüncü parti şirketler, KOBİ'lerin dağınık muhasebe hareketlerini derli toplu bir hale getiriyor. 198#ten beri faaliyet gösteren, sadece KOBİ”lerle değil, büyük kurumsal şirketlerle de çalışan Logo Yazılım, insan kaynaklarında, CRM, iş akışı ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda yazılım geliştiriyor. 

Şirket, geçtiğimiz hafta İstanbul, Levent'te Logosphere adlı bir etkinlik düzenledi. Bu yıl altıncısı düzenlenen Logosphere'e katılım ise bin kişinin üzerinde gerçekleşti. “Geleceği Birlikte Yazıyoruz” temalı etkinliğin açılış paneline katılan gazeteci Emin Çapa, fütürist Alphan Manas ve Logo Yazılım CEO'su M. Buğra Koyuncu, bilişim teknolojilerindeki yenilikleri ve Türkiye'nin geleceğine etkilerini tartıştı. 

Etkinlikte ödül töreni öncesi sorularımızı yanıtlayan Logo Yazılım CEO'su Buğra Koyuncu, şirketlerinin gelecek planlarını, Türkiye'nin dijitalleşmedeki p 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< konumunu, yeni küresel vizyonlarını ve merak edilenleri anlattı. 


Etkinliğin, “Geleceği Birlikte Yazıyoruz" teması bize neyi anlatıyor? 

“Geleceği Yazmak” derken düz anlamda yazmak ya da kodlamaktan bahsediyoruz. Geleceği birlikte yazmak ise biraz daha farklı; oradaki etkileşime vurgu yapıyoruz. Ekosistem olmanın da temel kuralı bu: bütün tarafların kazanç sağlayabildiği bir ortam sağlamak. 


Başta KOBİ'ler olmak üzere, şirketlerin dijitalleşmede karşılaştığı zorluklar neler? 

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm kavramlarının altında firmalar, gelecekte var olabilmek için ne yapmak gerektiğini, nasıl stratejiler geliştireceklerini bilmiyor. Bunun iki sebebi var: Birincisi, ülkemizde ve dünyada da aynı şekilde, teknoloji okuryazarlığı düşük. Sofistike bir alan; bilgi birikim gerektiriyor. Teknolojik dönüşümün maliyeti gün geçtikçe ucuzluyor. Yazılım ve donanım bileşenleri ucuzluyor; kitlelere yayıldıkça fiyatları düşüyor. Alphan Manas, enerji maliyetleri- nin ucuzlamasından bahsetti bugünkü sunumunda. 
Öngördüğümüz her şeyin fiyatı ucuzluyor ve daha erişilebilir oluyor. 


Türkiye dijitalleşmede gerekli adımları atmaya başladı mı? 

Türkiye'nin gayri safi milli hasılasında bilişim teknolojilerinin payı ne kadar? Donanım ve yazılımın payı ne kadar? Yazılımın içerisindeki uygulama yazılımlarının payı ne kadar? Türkiye'nin bu konularda gidecek çok yolu olduğunu söyleyebilirim. Gelişmiş ekonomilerle mukayese bile etmiyorum, gelişmekte olan ülkeleri ya da bazı Doğu Avrupa ülkelerini yakalayabilmek için bu alandaki yatırımları çok hızlı artırmamız gerekiyor. 


Logo Yazılım'ın işleri nasıl gidiyor? 

Biz yılbaşında açıkladığımız beklentilere paralel şekilde devam ediyoruz. Bu seneki hedeflerimizi tutturacağız. 
Logo ve iş ortakları açısından 2017'nin genel anlamda iyi bir yıl olduğunu söyleyebilirim. 2018 için de beklentimiz büyüme rakamının çift haneli olması yönünde. 


Yurt dışı yatırımlarınız da ayrıca gündemde. 
Romanya ve Hindistan'daki yatırımlarınızda işler nasıl gidiyor? 

Romanya'nın Logo'su diyebileceğimiz, Total Soft adında bir şirketin yüzde 100'ünü satın aldık. Bu, yaklaşık 30 milyon euroluk bir işti. Aldıktan sonra da şirketin yapısal dönüşümünü sağlamayı hedefledik. 
Logo'nun içerisindeki bazı iyi uygulamaları oraya kopyaladık. Bu yılın sonuna kadar bu adımların önemli bir kısmını tamamlamayı, önümüzdeki yıldan itibaren bunun pozitif etkilerini görmeyi planlıyoruz. Total Soft kendi yazılımlarını geliştiriyor ve ERP projeleri yapıyor. Öte yandan da gelirinin yüzde 25 kadarını Batı Avrupa pazarı odaklı olmak üzere leasing çözümleri satarak elde ediyor. Burada da küresel pazara açılmak için dikey bir alan yakaladığımızı düşünüyoruz; bu 


alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Frankfurt”taki ofisi yeniden canlandırıyoruz. 
Finansal çözümler kısmını 
Frankfurt merkezli bir satış ofisinden yürütmeyi planlıyoruz. Total Soft'un toplam gelirinin yüzde 20-29'ini finansal çözümler oluşturuyor. Geliri 
ise yıllık ortalama yaklaşık 20 
milyon euro. Önümüzdeki yıllarda bu pay artmaya devam edecek; büyüme keza burada da çift haneli olacaktır. 


Peki ya Hindistan? 
Hindistan'da da bir ortaklığımız var. Orada yeni bir şirket kurduk, kademeli olarak yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Daha evvel Türkiye'deki GE'nin üst düzey yöneticilerin- den Hintli bir dostumuz Logo'yla yatırımcı ilişkisine girmişti. Daha sonra bu arkadaşımız emekli olup Amerika'ya gitti. Hindistan'da bir yazılım firması kurma fikriyle bize geldi. Logo'nun iş modelinin benzerini Hindistan'da kuralım dedi. Büyük ortak olacağımız şekilde yeni bir şirket kurduk. Buraya EY Hindistan'dan bir genel müdür transfer ettik. Şirketin şu anda 15 kişilik bir kadrosu oluştu. Kendimize de dikey bir alan belirledik. 


Burada nasıl bir fırsat var? 

Hindistan malum hem coğrafi hem de nüfus olarak dağıtım işlerinin çok yoğun olduğu bir ülke. 
Distribütörlerin entegrasyonu ve yönetilmesine yönelik bir ürün pazara sunmayı hedefledik. Bu ürünü de Java platformu üzerinde geliştirdiğimiz bir ürün hattından çıkardık. Öncelikle, Hindistan'ın regülasyonlarına uyum sağlamamız gerekiyordu. Tam da bu sırada Hindistan'da federal düzeyde GST diye bir vergi devreye girdi: Goods and Services Tax. Bizdeki KDV'nin karşılığı. Bu karar bizim için aynı zamanda bir fırsat oldu; Hindistan'daki yazılım pazarının canlanacağını düşünüyoruz. Hindistan'daki pek çok işletme bu işleri manuel yapıyor. Böyle olunca devlete bu verginin elektronik ortamda beyan edilecek olması büyük fırsatlar ortaya çıkarıyor. Biz de bu etkiden faydalanabilecek bir pozisyondayız. Orada yeni bir ürün piyasaya sürüyoruz. İş ortaklarımız aracılığıyla çözümlerimizi satacagımız faaliyetlerimiz de devamı ediyor. 2017 senesi için o taraftan bir gelir planlamamıştık. Buradan çıkacak potansiyel inanılmaz. Bunu anlamak için 10-15 projeyi alıp, nerelere seslenebileceğimizi görmemiz lazım. 


Bu iki yeni yurt dışı yatırımı Logo Yazılım için ne ifade ediyor? 

Romanya Avrupa'ya açılma kapısı, Hindistan da dünyaya açılma kapısı olabilir. Romanya, batı dünyasının yazılımı geliştirdiği bir ülke. Hindistan da küresel düzeyde aynı üne sahip. Dolayısıyla iki taraf da bizim için yeni açılımlar barındırıyor. —Alp Börü 


A Logo Yazılım CEO'su 
Buğra Koyuncu 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tercihlerine ve diğer faktörlere göre binaları yeniden şekillendirir. 


Mucit 


© David Benjamin 

© Yaş: 45 

© New York'ta Autodesk Resarch'ün 
Living grubunun başkanı. 


Arka plan 


Benjamin en son yazılımlarda uzmanlaşmış bir tasarım şirketi olan Living'i kurmadan önce Columbia Üniversitesi'nde mimarlık yüksek lisansını tamamladı. Şirket, Living 
Airbus SE uçakları için kabin içi bölme tasarımı gerçekleştirirken 
2014 yılında Autodesk tarafından 
satın alındı. 


Teşvikler 


Geçmişteki tasarımlar yapay zeka sayesinde yeni projelere önemli bir zaman tasarrufuyla uygulanabilir. 


Üretken tasarım mimarların ve tasarımcıların yerini alacak mı? 


1 > ği” 
Toronto'daki ofis ve araştırma binasının bilgisayarla yaratılmış tasarım tekrarları. 


Karar 


Artırılmış 


Benjamin "en iyi senaryoya" 
göre üretken tasarımın tek başına insanlar veya tek başına bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir ortak tasarımı gerçekleştirebileceğini söylüyor. 


Ofis Binası 


Living, Discover Projesi'nin bir parçası olarak Toronto'da 
Autodesk için üç katlı ve 300 
kişilik bir ofis binası tasarladı. 
Bu yıl açılacak ofis binasında, çalışanların öncelikleri göz önünde bulunduruldu. Grup, 
Vietnam'da bir apartman binası için de benzer çalışma yapmaya başladı. 


Kanada'nın Simon Fraser Universitesi'nden mimarlık profesörü Robert Woodbury "Almaz, alamaz" diyor ve ekliyor: “Ancak örneğin basit 

ev planları gibi alt düzeydeki tasarımlarda 

üretken tasarım binlerce veya milyonarca uygun fonksiyonlu tasarım üretme gücü sayesinde yıkıcı etki yapabilir." — Michael Belfiore 


BİLGİ VE ÇÖZÜM PLATFORMU 


LOGOSPHERE 


2017 


Etkinliğimize değer kattığınız için teşekkür ederiz... 


(00 
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Ulaşımın Geleceği Havada mı 


Yoksa Yerin Altında mr? 


© Geleceğin ulaşımı her zaman uçan otomobillerle tasvir edilir. Ama gerçekler farklı olacak gibi görünüyor. Otomotiv dünyasının Steve Jobs'u olarak bilinen Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk yeraltı tünelleriyle hızlı ve trafiksiz ulaşım için çalışıyor. Musk, Kaliforniya'da yerin altındaki 17 kilometrelik tünelin inşaatına başladı bile 


Bloomberg Businessweek Türkiye 


5 Kasım 2017 


Sürücüsüz, elektrikli ve uçan otomobiller insanlığın merakla beklediği icatlar. Ulaşımda şimdiye kadar en heyecan verici icat uçan otomobillerdi. Bilim kurgu filmleri, yazarlar, oyunlar derken neredeyse tüm fütüristler uçan otomobili merakla bekliyor. Ama gerçekler biraz farklı olacak gibi. Çünkü henüz uçan otomobille ilgili prototipler dışında dişe dokunur bir gelişme yok. 
Tam tersine, ulaşım yerin altına kayacak. Otomotiv dünyasının Steve Jobs'u olarak bilinen Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, yeraltı ulaşım tünelleri için çalışıyor. Musk, Kaliforniya'da yerin altında 17 kilometrelik bir tünelin inşasına başladı bile. Elon Musk, hem otonom ve elektrikli araçların öncüsü Tesla hem de bireysel uzay yolculuğu şirketi SpaceX'in kurucusu. Bu yönüyle tuttuğunu koparan bir seri girişimci örneği. Yani yakın gelecekte el attığı işleri gerçekleştirecek gibi görünüyor. The Boring (Sıkıcı) Company isimli şirketiyle trafiğe çare olmayı hedefliyor. 


Otomobil Düşme Riski Yok 

Sıkıcı ismini ise “Sıkıcı trafik probleminin çözümü” olarak açıklıyor. Uçan otomobiller yerine yerin altın- dan ilerleyen araçları hayal ediyor. Maliyet olarak yüksek gibi görünebilir ancak uçan otomobillerin hatalı kullanımla gökyüzünden düşmesi riskini içermiyor. Altyapı yatırımları ise biraz pahalı. Her 1 kilometrelik tünelin maliyeti 1 milyar dolar. 

Trafiğin sıkıştığı bölgelerde arabaları yollardan alıp yeraltı tünellerine götürecek olan Elon Musk, bunun için yollara koyduğu asansörlerden faydalanacak. Temel olarak A noktasından B noktasına hiç trafiğe takılmadan gideceğiniz projede, bu süreçte araba kullanmanıza da gerek kalmayacak. Tünel için Los Angeles'ta bir bölgede tünel kazmaya başladı bile. Üstelik şirketin hedefi sadece bu tünellerde otomobil yürütmek değil. Elektrikli kaykaylar, otomobil türevleri ve insanları da taşıyacak. Bir hızlı tren olarak nitelendirilebilen Hyperloop Podu, saatte bin 
200 kilometre hızla seyahat edebilecek kapasiteye 
sahip olabilir. Bu hızıyla tüm zamanların en iyi ulaşım aracı haline gelebilir. 


Uzaydan Tünele 

Tesla'nın Kurucusu Elon Musk, yerin üstündeki otomotiv sektöründe de büyük bir devrimin öncüsü. 
Bazıları otomotivin Steve Jobs'u bazıları da gerçek hayatın Tony Stark*ı diyor. Amerikalı mucit ve girişimci Elon Musk, çok uzun olmayan bir sürede 


SpaceX, Tesla Motors ve 
PayPalı kurdu ve başarılı projelere imza attı. 
SpaceX ile Uluslararası 
Uzay İstasyonu'na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket unvanını kazandı. Elon 
Musk'ın amiral gemisiyse Tesla Motors oldu. 
2003 yılında yüksek 
performanslı elektrikli araçlar üretmek üzere 
Martin Eberhard ile Tesla Motors'u San Carlos”ta hayata geçirdi. Kısa süre içinde yazılım, bilişim, elektronik ve otomotiv sektöründe kullanılacak birçok ilke imza attı. Şirketinin adı Boring olsa da yaptığı icatlar heyecan veriyor. Hızlı araç tüneli de bunlardan biri olacak gibi görünüyor. — İlker Pehlivan 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Bankaların Üzerindeki 


KGF Sopası 


© KGF banka kredi büyümelerine olumlu yansıdı. Ancak Hazine 


bankaları başıboş bırakmış değil 


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings son yıllarda hızlı bir büyüme ortaya koyan Türk operasyonel filo kiralama sektörünü inceleyen bir rapor yayınladı geçtiğimiz günlerde. 
Türkiye'de operasyonel filo kiralama şirketlerinin 2009'dan bu yana çok hızlı bir büyüme yakalamış olduğunun altını çizen rapor, aynı zamanda risklere de dikkat çekiyor. Raporu hazırlayan S&P Global Ratings Finansal Kurumsal Direktörü Göksenin Karagöz”le bir araya geldik ve rapora ilişkin değerlendirmeler aldık. Tabii S&P'nin önde gelen bankacılık analisti olan Karagöz'den Türk bankacılık sektörüne dair değerlendirmeler de almasak olmazdı. 


Türk bankacılık sektörünü değerlendirerek başlamanızı isteyeceğim. Sizce bugün gerçekleşen kredi büyümesi sağlıklı mı? 

Kredilerdeki büyüme BDDK'nın aldığı tedbirden bu yana ekonomiyi soğutma adına yavaşlıyor. 
Türkiye bir dönem hızlı büyürken cari açık yaratıyordu. BDDK bu konuda değişiklik yaptı. Kredi kartı minimum ödemeleri artırıldı, tüketici kredilerinin vadeleri azaltıldı ya da bazı alımlarda taksit tamamen yasaklandı. Bu nedenle iki senedir kredilerdeki büyüme daha kabul edilebilir bir seviyede. 
Bu sene kredi büyümesi yüzde 20 olsa, yüzde 10 enflasyon, reel kredi büyümesi yüzde 10 gibi kabul edilebilir bir oran. Bankaların kârlılıkları iyi. Sermaye yeterlikleri oldukça iyi bir noktada. Kredi büyümelerinin yüzde 30'ları gördüğü dönemde sermaye yeterlilik rasyoları (SYR) aşağıya gitmeye başlamıştı. 
Çoğu banka limit rasyoya (yüzde 12) gelmişti ki bu hedef rasyoya gelince şube açamıyorsunuz. Çünkü BDDK müsaade etmiyor. 

Bugün ise Basel II kuralları var. Yüzde 8 tarihe karıştı. SIFI (Systemically Important Financial Institution-Sistem için önemli olan finansal kurumlar) konumundaki en büyük beş bankadan çekirdek rasyonun üzerinde ilave sermaye katkısı istiyor. 
Buna 2019'a kadar başka eklentiler de gelecek, mesela sermaye koruma tamponu vs. Basel-TlI ile uyumlu tüm ülkelerde olduğu gibi, Türk bankaları- nın minimum sermaye yeterlilik rasyoları da yukarı gidiyor. Burada şimdilik sıkıntı yok, zira dediğimiz gibi, kredilerdeki büyüme oranı bir baskı yaratmıyor ve de çoğu bankanın SYR'leri oldukça yeterli. 


Kredi Garanti Fonu (KGF) ile bankalar çok hızlı kredi verdi. Bu bir risk yaratıyor mu? 

Sermaye yeterlilik rasyosu tamam, aktif kalitesi çok iyi. Fakat fonlama tarafında sıkıntı var. KGF mevduat oranlarına çok baskı yaptı. 200 milyar TL çok büyük bir para, TL likiditesi belli. Mevduat faizleri biraz zıpladı. İçerden TL bulamayan bankalar yurt dışından swaplarla TL yaratıyor. Bu büyümenin hızını biraz kesebilir bankalarda. Ayrıca, KGF'nin çok büyük bir kısmı zaten kullandırıldı, kredi büyümesinde nasıl bir seyir olacak bundan sonra göreceğiz. 


KGF aktif kalitesini bozar mı? 

Yüzde 7 bir limit var. Aslında bu bir sopa. Yüzde 7'nin üzerini kazara geçerse bir bankanın batığı, çok büyük bir riski var. SYR hesaplamaları için, KGF kapsamında verilen kredilerden yüzde O risk çarpanı alıyor bankalar, zira Hazine garantisi var. Bu “Oh ne güzel, KOBİ'lere istediğin gibi dağıt” değil. Burada yüzde 7'den fazla batık olursa sermaye yeterlilik rasyosu hesaplanırken risk çarpanı yüzde O alınmayacak. 
Bu normal bir KOBİ riski çarpanı kabul ediliyor ve yüzde 79'ten başlıyor. Bu da sermaye yeterlilik rasyosunda bankaların arzu etmediği düşüşlere neden olur. 
Görüşümüze göre kimse bunu yapmaz. Yapmaması lazım. Bankalar da bu konuda hassas olduklarını söylüyor. 


Yurt dışından sağlanan fonlarda bir azalma var mı? 
Bir azalma yok. Yurt dışından gelen paranın kredilere olan oranı azalıyor. Ancak toplam tutarlar az da olsa artıyor. Sendikasyon kredileri artık standart Imilyar euro, 1 milyar dolar olarak yüzde 100 oranlarda yenileniyor. Bir de pek çok bankanın artık daha uzun vadeli yabancı tahvil (eurobond) ihraçları ya da sermaye benzeri kredi borçlanmaları yaptığını da görüyoruz. 


Maliyetler nasıl peki? 

Maliyetler 2016'ya göre bir nebze arttı. Fed'den gelen faiz artışının yansıması da var. Ülke yatırımcının gözünde artık daha riskli. Maliyetlerde büyük bankaların sendikasyon kredilerinde yaklaşık 35 baz puan bir artış var. Ama bu halen yönetilebilir bir durum. 
Çünkü toplam maliyetler büyük bankalar için hâlâ 
150 baz puanın altında. 
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Türk Operasyonel Filo Kiralama Sektörünü inceleyen bir rapor hazırladınız. Raporda oldukça dikkat çekici bir büyüme olduğunu ortaya koyuyorsunuz. 
Nereden geliyor bu alandaki büyüme? 

Sektör özellikle 2009'dan beri çok hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Sektörün toplam filo büyüklüğü son yedi yıl içerisinde üç kat artarak 330 bin adedi geçti. Bu rakamlar bileşik ortalama ile yıllık yüzde 17,8 gibi bir büyüme oranına denk geliyor. Bu oran, hem Türkiye'nin aynı dönemdeki ekonomik büyümesinden, hem de Avrupa'daki sektörlerin büyüme hızından oldukça fazla. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Türkiye gelişmekte olan bir ülke, 80 milyon nüfusu var. Bin kişiye düşen araç sayısı 140”1 henüz geçmiş durumda. Bu rakam Bulgaristan'da 300'nin üzerinde ki, kişi başı milli gelir orada daha yeni Türkiye'nin seviyesine yaklaşıyor. Yılın geri kalanında talepte bir yavaşlama olabilir bu arada. Birkaç şirketle görüştük, kur artışı devam ediyor. Pek çok firma bu artışları fiyatlarına yansıtamıyor. Yerli üreticiler ve ithalatçılar. Onun dışında, sıfır arabalardan alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 15 bir artış daha geldi. 100 bin TL'lik bir araba Türkiye'de 
175 bin TL'ye geliyor. Türkiye, İskandinav ülkeleri 
ile beraber sıfır arabadan en fazla vergi alan ülkeler arasında. Tabi bu artışlar talebi gecici olarak yavaşlatabilir. Ama nüfus ve ekonomi büyüyor bir taraftan, yani ciddi bir potansiyel var. 

Büyümeyi sağlayan ikinci faktör olarak büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin de bu sektörü tanımaya başlaması sayılabilir. Operasyonel filo kiralama yakın zamana kadar büyük bankalar ve holdingler tarafından biliniyordu. Burada da pasta büyüklüğü belli bir noktaya dayanmıştı ve kârlar baskı altındaydı. Ama şimdi sektör KOBİ'lere yöneldi. KOBİ'ler pastayı büyütüyor. Türkiye'deki şirketlerin araç parkının yüzde 10'u kiralamadan geliyor. Avrupa ortalaması yüzde 20, Burada önemli bir gizli büyüme potansiyeli var. 


Son dönemde operasyonel filo kiralama sektörünün bireysel müşteriye de yöneldiği görülüyor. 
Buradan da bir büyüme gelir mi? 

Bireysel taraf daha çok yeni. Büyüme de geliyor, ama bu yüzde 18'lik büyümeye ne kadar katkısı var söylemek zor. Diğer taraftan orada bir risk de var. 
Türkiye'de bireysel müşterilerin döviz cinsi kredi kullanması uzun zamandır yasak. Araba kiralıyorum ve üç sene döviz cinsi borçlanıyorum. Geçen sene TL'nin değer kaybı yüzde 30-35. Döviz hareketli ve döviz şoku yaşandığında sıkıntı oluyor. BDDK bu kapıyı 2001 bankacılık krizinden sonra bankalar icin kapattı. Operasyonel filo kiralama sektörü burada bir boşluktan yararlanıyor. Sonuçta BDDK'nın denetimi altında değiller. Ama döviz kuru daha fazla oynaklık gösterdiği zaman mağduriyetler doğabilir. 


Kurdaki oynaklık ve artan vergiler bir taraftan kurumları satın alma yerine kiralamaya yöneltirken bir taraftan da operasyonel kiralama 


oyuncularının maliyetlerini artırıyor. Orada nasıl bir denge kuruyorlar? 

Kurumsal müşteriler için kiralamak çok mantıklı. Hele son vergi artışı operasyonel kiralama sektörünün çok işine geldi. Döviz artışından gelen maliyetler genelde sıfır araba fiyatlarına yansıtılıyor. Üstelik yerli arabaların fiyatları da bir nevi yabancı paraya endeksli, zira ithal ara parça katkısı halen çok fazla. Eli güçlü olan dağıtıcı şirketler bir süre yansıtmayabiliyor. Ama bunu en fazla birkaç ay böyle tutabiliyorlar, zira kurdaki artış devam ediyor. 


Leasing sektörü için avantaj daha çok vergi tarafında. 


Fiyatlardaki artış sektör oyuncularının iki şekilde işlerine yaramış. Birincisi talep. Fiyatlar arttıkça kiralamaya daha çok ilgi oluyor. İkinci avantajları ise ikinci el piyasasında oluyor. İkinci el piyasasına ilgi artıyor. Avrupa ve diğer gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye'de ikinci el piyasası çok büyük. 
Gelir seviyesi belli bir seviyenin altındaki insanlar genelde ikinci el araç alıyor. Operasyonel filo kiralamada iki, üç sene sonra araçların elden çıkartılması gerekiyor. Türkiye'de bu ikinci el piyasası çok hızlı. Sektör kaç araç satarsa satsın çok rahatlıkla araçları elden çıkartabiliyor ve nakde çeviriyor. 
Avrupa'da böyle değil. Çünkü daha zengin bir blok. 
Vergiler çok yüksek değil. İskandinavya hariç. Vergi oranı Danimarka'da yüzde 180'i buluyor. Norveç ve Finlandiya ondan sonra geliyor. Dördüncü sırada Türkiye var. Almanya, Fransa, ABD gibi ülkeler en düşük. Karbon emisyon değerleri ile ilgili düzenlemelerin de çok sıkı olmaması da etken. Türkiye burada da olumlu ayrışıyor. 


Yabancı ilgisi nasıl sektöre? Pek çok alanda olduğu gibi o da yavaşlamış görünüyor. 

Güçlü yabancı ortaklar sahibi oldukları finansal ya da finans dışı şirketlere çok ucuz fonlama sağlayabiliyor. Mesela Doğu Avrupa'daki bankacılık sektörü buna güzel bir örnek; yabancı bankaların sektör payı ya da doğrudan yabancı yatırımlar, Türkiye'nin çok çok üstünde. Raporda bunu da yazdık. Kiralama sektöründe büyümenin devam etmesi için yerli ya da yabancı fonlar gerekiyor. Zira kârlar düşük ve sonucunda içsel sermaye oluşumu da büyüme hızının oldukça gerisinde. Bugün artık bankaların bile en büyük sıkıntısı, iç piyasadaki uzun vadeli ve de ucuz fon eksiği. Mevduat büyüme hızı yüzde 9, 1O0'larda, enflasyon yüzde 10'un üzerinde. Krediler ise yüzde 
15 büyüyor. Bu sene yüzde 20 bekleniyor. Bu açığı 
kim kapatıyor? Dışarıdaki bankalardan borçlanan Türk bankaları. Yabancı ortağı olan bazı bankalar ise kendi ortaklarından fon sağlıyor. —Sinan Koparan 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Son dönem sosyal medya ajanslarına bakıyorum da hani o videodaki gibi 
4 “Taktik maktik yok bam bam bam..." 


Geçenlerde bir danışanım, “Sosyal medya ajanslarının çoğunu tanıyorsundur, ajanstan ne beklemeliyim? Bana anlatıp yaptıklarını dinler misin?” diye sordu. Ajansların çoğunu takip ettiğim, projelerine denk geldiğim, bazen de danışanlarımla ilişkilerini kurduğum için bu konuda antrenmanlıydım. İlk önerim bir stratejilerinin olup olmadıgını sormak oldu. Varmış, yolladılar... Alıştığımız standartlar, Twitter'da şu kadar paylaşım, bu kadar gün... Burada şunu paylaşırım, şurada bunu paylaşırım. Gelen 20 sayfalık prezantasyonda olmayan tek şey: müşteri. 

O kadar sıradan, o kadar klişe bir prezantasyon hazırlamışlar ki, içine müşteriyi koymamışlar. Kimdir, öncelikli hedef kitlesi kimlerdir, ne yapmak ister, sosyal medyada neler yaparsa doğru olur? Bunlar yok! Bir iki ürün bilgisi, bir iki bizden haberler... 

Şaşırdım mı? Hiç şaşırmadım. Zira büyüğünden küçügüne, İstanbullusundan taşralısına, lokalinden globaline hepsi bu şekilde. Bu garip öğretiyi nereden alıyorlar bilmiyorum. Ellerinde, “Şu mecrada günde şu kadar paylaşım yaparım” bilgisiyle müşteri müşteri aynı bilgi ile dolaşıyorlar. Alüminyum satan bir B2B (kurumdan kuruma) projeniz de olsa, kitlelere çalışan bir ürününüz de olsa kafa aynı. Bir de samimiyet bahanesi ile ürün ve şirket bağımsız bir sosyal medya dili şablonu yaratılmış; o da ayrıca gidiyor. 

Prezantasyonu, ajansı da kırmadan biraz müşteri ile ilişkilendirelim ve strateji belirleyelim diye geri gönderdim. Bir iki hafta hazırlandılar. Hatta o kadar özenmişler ki, bir araya gelelim size konuyu anlatalım dediler. Gittik. Projeksiyon kurulmuş, karanlık oda, kuru pasta, çay filan her şey tam takım. Prezantasyon başladı. Stratejiyi müşterinin isminin üzerine kurduk. Allah dedim, strateji var, kişiselleştirme var ve bir de yaratıcılık. Gerçekten beklenmeyen bir performans. 

Ajans müşterinin ilk harflerine birer kelime iliştirmiş, ama kelimelerin bir strateji oluşturması mümkün değil. Daha 
ilginci hedef kitle belirlerken oldukça hoyrat davranmış. 160 
karakterlik bir mesajla üç farklı kişiye ulaşabiliyor onlara da mesaj verebiliyorlarmış. Sakın yanlış anlamayın bu, tabii ki yapılır. Ama her mesajda bunu başarmak için edebiyatımızın önemli isimlerinden metin yazarı ordusu kurmanız gerekir. 
Onlar bile arada kaçırırlar. 


Tabii, sunumun devamında yeniden şu bizim klişelere daldık. Yok efendim günde şu kadar mesajdan fazlası atılmazmış. Bir de sosyal medyalar arasında bir hiyerarşi belirlemişler, Facebook'a daha az ihtimam göstereceklermiş. 
Halbuki, müşterinin iç iletişimi ve yönetim kurulu dengeleri için Facebook çok önemli. Müşteri inceden anlatmaya çalışıyor, ama ajans nuh diyor peygamber demiyor. Sonuçta ben araya girip danışanın bu konuda hassasiyetlerini ajansın dikkate alması gerektiğini anlatmak zorunda kaldım. 

Prezantasyonun sonuna doğru üç aylık bu stratejinin ölçümlemesini nasıl yapacağımızı sordum. Takipçi sayıları üzerinden bir ölçümleme yapmadıklarını söylediler! Yıllardır takipçi sayısının önemsiz olduğunu her yerde söyleyen biri olarak zaten bu, masada bile değildi. Fakat devamı gelmedi. 
Bu işin başarı ölçümlemesi ne olacak belli değil! 

Yıllar önce İnternet Stratejileri Planı ismi ile hazırladığım bir doküman aklıma geldi. Ajansımın olduğu dönemlerde Türkiye'de web sitesinin bir önemi olmayacağı düşünülüyor, kataloğun yanında ona benzeyen web siteleri yapılıyordu. Bu iş hem meşakkatli hem de o kadar getirisiz bir iş halini almıştı ki, birçok iletişimci sekiz ayda bir web sitesinin değişmesi gerektiğini söyleyerek daha fazla fatura yollamaya çalışıyordu. İşte o dönemlerde ben her müşterime istisnasız bir İnternet Stratejileri Planı hazırlıyordum. Öncelikle internet hakkında yapılan yaygın yanlışları anlatmakla başlıyordum. Şu an çoğunluk doğrusunu bilse de o dönemde internet birçoğu için insanların cinsiyet değiştirdiği sohbet odalarından oluşan sanal bir alemdi. Ben o dönemde de şimdi olduğu gibi internetin felsefi anlamda insanlığın oluşturduğu hiç durmayan bir beyin olduğunu, iş anlamında ise dünyanın her ticari faaliyetinin yapılacağı yer olduğuna inancımı vurguluyordum. 

Devamında ise internet üzerinde yapılacak olan faaliyetin iş hedeflerinin nasıl belirlenmesi gerektiğinden başlıyor, önce müşterinin bir dijital röntgenini çekiyor, ona uygun bir projenin parçalarını birleştiriyordum. O dönemde bunu yapmaya hiç gerek yoktu. Müşteri çoğunlukla sadece katalogdaki ürünlerinin sitesine yerleştirilmesini istiyordu. Ama ben şimdi de o zaman da dijital stratejisi olmayan bir faaliyetin sadece boşa atılmış zaman ve para olduğuna inanıyorum. 
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DUAYEN 
BANKACIDAN 
ÖĞÜTLER 
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ersin Özince ile Türkiye 

ve dünya ekonomisini konuştuk. 
Sorularımızı yanıtladıktan sonra bir konunun altını çizdi ve yanıtların bu perspektiften değerlendirilmesini istedi: "Malumunuz, altı sene önce emekli oldum. Ne İş Bankası'nın ne başka bir müessesenin icraatıyla ilgili sorumluluğum var. Siyasi ve ticari bir faaliyetim de yok. Emekli maaşıyla geçiniyorum. Bütün bu konulardaki endişelerimi, düşüncelerimi de 40 yılı aşkın hasbelkader sürdürdüğüm bir mesleğin 60'ını aşmış bir üyesinin, bir vatandaşın kişisel değerlendirmeleri olarak dile getiriyorum. Kişisel değerlendirmeler yapmayı da 

çok önemsiyorum. Yani ben bu konularda her fikrimin İş Bankası ile özdeş görülmesi arzusunda değilim. 
İş Bankası'ndan ayrı bir kimliğim olduğunun farkındayım. Bunun farkında olunmasını istiyorum. Bunun daha çok anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Bizim yaşımızdaki insanlar tecrübelerini ortaya koyar ve buna değer verenler de çıkarsa, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz hatalar azalır ve toplumumuz da daha iyiye gider düşüncesiyle yapılmış değerlendirmelerdir bunlar" 


Ruhi Sanyer 


Türkiye'de faizler yüksek mi ve nasıl düşer? 

İster istemez hep kısa vadeye gözümüzü dikmeye çalışıyoruz. Çünkü piyasa bilgisi ve finans sektörünün kalbi çarpıntılıymış gibi atıyor. Dünyanın her yerinde yatırımcı, piyasalarda fırsat değerlendirmeye çalışıyor. Bunun haklı gerekçeleri de var. 
Ancak anı da, uzun vadeyi de değerlendirmek gerekiyor. Toplumların iktisadi ve sosyal refahı konusunda da uzun vadede ne yapılacağını düşünmek lazım aslında. 
Bunu bir uçak yolculuğuna benzetecek olursak, aslında anlık verilerden çok “Bu uçak nereye gidiyor, ne olacak, bu yolculukta rotayı tutturabiliyor muyuz, kaptanlarımız ehliyetli kişiler mi, yakıtımız tamam mı?” gibi soruların yanıtlarını aramamız gerek. Uzun lafın kısası faiz bana göre kabili ihmal bir konu. 


Yani ihmal edilecek bir konu. 

Faiz aslında anlık olaylarda olduğu gibi yönetilebilecek bir keyfiyet. Yani meteşını tahmin edebileceğiniz ve modern hayatın önlemleriyle olumsuz etkilerini yönetebileceğiniz bir olgu. Şimdi yağmur 


yağmazsa boyuna yağmur duasına çıkıp, yağmur yağınca da “sel oldu” diye dövüneceğinize, önce paranın ve dolayısıyla sermayenin altyapısını kurmanız lazım. 
Şimdi Türkiye gibi mali sektörü geliştirilmemiş (bunun altını çiziyorum, gelişmemiş değil geliştirilmemiş), geliştirilmesi ya önemsenmemiş ya da sürekli iktisadi ve siyasi politikalar ters yüz edilmiş, en temel doktrin konuları dahi tartışılmamış ülkelerde kaynaklar öylesine yetersiz kılınıyor. 


Çünkü sermaye piyasası gelişmemiş. 
Mesela. Kaynaklar öylesine yetersiz kılınıyor ve bulunan kaynaklar da aynen vahşi sulamada olduğu gibi öylesine gelişigüzel kullanılıyor ki, sonunda aynen Harran Ovası'nda yanlış sulama nedeniyle toprağın kalitesinin bozulduğunu söylediğimiz gibi, kaynak bulunmuş olsa bile istedigimiz netice alınamıyor. Nedir istenen netice? Halkın refah seviyesinin yükseltilmesi ve mutluluğudur. Yoksa ekonomide faiz maiz bir işe yaramaz. Şimdi dolayısıyla bu, Türkiye'de paranın zaman değerini, faizi ya da kâr payını tayin eden en önemli faktör. Tabii birçok başka faktör 


de var. Hal ve gidişiniz var mesela. Paraya en iyi faizi vermek istersiniz de parası olanlar size güvenmez. Bir kere krediyi ve sermayeyi alabilmek için her şeyden önce bir de hal ve gidişinizin iyi olması lazım. 
Yani kaynağı doğru ve randımanlı kullanıp refah yaratmalısınız ki sürdürülebilir olsun. Artı doğru iş yapmalısınız ki bunu nemasıyla birlikte geri ödeyebilmeniz mümkün olsun. 


Paralarının geri döneceğini düşünsünler. 

Ama sonuç itibarıyla para da aynen 

su şebekesi gibi önce kaynakları tespit etmeyi, sonra gerekiyorsa barajlar, kuyular, su yolları yapmayı gerektiriyor. Ondan sonra da bu eldeki kaynakları en çağdaş yöntemlerle kullanmayı gerektiriyor. Siz ister baraj yaparsınız, ister yağmur suyu toplarsınız, ister sondaj yapar kuyu açarsınız, ister deniz suyunu arıtırsınız. Ama Türkiye'de bir kere kapitalizmin doğru uygulanması gerekiyor. 
Siz kapitalizmi doğru uygulamayıp para ve sermaye piyasasının mali sektörü oluşturan bir bütün olduğunu anlamayıp veyahut da bu konuda görevinizin gereğini yapmayıp boyuna tasarrufları mevduat türü alanlarda değerlendirip, ihtiyaçları planlamayıp, ortaya çıktıkça borç aramaya çıkıp, “Bana para verin, size karşılığını verelim” derseniz o zaman bunun adı ister faiz ister nema olsun, o günün şartlarına ve ihtiyaca göre planlanır. 


O zaman da yükselir. 

Evet, yani Türkiye'de faiz, menkul ve gayrimenkullerin veya Türk parasının değeri gibi konularda bir şikayetimiz varsa önce bu mali sektörün altyapısını oluşturmak lazım. Yoksa böyle durduk yere faiz aşağı faiz yukarı, kayıkçı kavgası gibi son derece saçma bir şey sürer gider. Bana göre faiz tamamıyla bizim tartışmalarımızın değil, piyasa olayının bir sonucudur. 
Faiz yükselecek mi alçalacak mı sorusunun cevabını da kaynak sahipleri, emsal teşkil edebilecek fiyatlar ve kerterizler belirler. Faizle ilgili en önemli kerteriz de enflasyondur. Enflasyon düşerse parası olanlar paranın zaman değerinin düşmesine rıza gösterebilir. Ama ikinci bir husus da tabii ki arz-talep dengesidir. Arz fazlası faiz yine azalabilir. Ama sonuç itibarıyla Türkiye'deki bu faiz tartışmasını, hele hele bununla ilgili siyasilerimizin değil 

de iş çevresinin hatta finans aleminin konuşmalarını ekonomik ve finansal değil 


tamamen siyasi buluyorum. Dolayısıyla tabii ki bunların (bir görüştür ama) piyasa mekaniği ve faiz fiyatı açısından hiçbir kıymeti yok. 


Etkisi de yok mu? 

Hayır, etkisi de yok değil. Burada bir algı olarak aslında halkın faizle ilgili güven duygusu da zedeleniyor. Çünkü şöyle: Diyelim ki bir miktar tasarrufunuz var yazarın Ayşe Teyzesi (Profesör Güngür Uras'ın ev ekonomisi yapan ev hanımı tasviri) mantığı. Tasarrufunuzu muhafaza etmek, en azından da erimesin istiyorsunuz. Neye göre erimesin istersiniz? 


Kapitalizme geçişte başarılı olamayan uluslar, Batı'nın kanunlarını kopyalamaya devam ediyor, ama birikimlerini sermayeye dönüştürmeye muvaffak olamıyorlar. 


Enflasyona. 

En basiti enflasyona göre erimesin istersiniz. Yalnız tabii ikinci bir olgu da paranın değeri. Bu açıdan da kıymet kaybetmesin istersiniz. Yani sadece faizine değil, bu paranın cinsine de bakarsınız. Zaman geldi, özellikle 2001 krizi öncesinde hatta şimdi bile çocuklarımız kumbaralarına döviz atar oldu. Efektif atar oldu daha doğrusu. Söylemek istediklerim son derece basit ama bu faiz tartışması bizi hiçbir yere götürmez. Benim kişisel inancım, bir bankacı olarak değil, hayatı boyunca ücretli çalışmış, tasarruflarını faizle değerlendiren bir kişi olarak özellikle mevduatıma aldığım faizin yüksek olduğunu zannetmiyorum. 


Enflasyona bakarak söylüyorsunuz. 


Evet. Şahsen tasarruflarımın (öyle milyon- 


larca lira tasarrufum da yok) son 10 yılda gayrimenkulde daha çok değerlendiğini görüyorum. Dolayısıyla benim gibi birçok kimse de veyahut memleketteki birçok küçük tasarrufçu da faizi filan boş verip parasını gayrimenkule yatırıyor. Bu kimi zaman ham arazi, kimi zaman arsa, kimi zaman da başını sokacak bir ev oluyor. 
Yani ülkemizdeki paranın ve tasarruf araçlarının niteliklerine bakarsak zaten faizin niye düşmediğini, ne kadar gayrimenkul yatırımı yaptığımızı görerek, en fazla kaynağı çeken inşaat ve gayrimenkul yatırımlarında aramak lazım cevabı. Tek izah bu değil tabii ki. 
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Ama önemli bir faktör 

Evet, bu önemli faktörlerden birisi. 

Para varsa fiyat düşer. Şu anda biz milletçe paramızı gayrimenkule gömüyoruz. 
Çünkü müthiş bir altyapı, özellikle ulaşım yatırımları inanılmaz. Ayrıca sosyal ve demografik gelişmelerin getirdiği kentleşme olgusu var. Zaten Türkiye'de böyle bir eğilim varken iç tasarrufları mevduat pazarına çekmede imkan olmadığını düşünüyorum. Bunun adına ister faizli ister faizsiz bankacılık deyin, bu iş böyledir. İsterseniz ikramiye koyun geçmişte olduğu gibi, ama iç kaynaklarla bu, bu kadar olur. Mevduat kredi dengesinde de bu görülüyor. 


Mevduatı çekemezseniz de faiz yükselir. 

Faiz zaten devletin gücü (dominance) nedeniyle fazla kafasını kaldıramıyor. 


Yani yükselmiyor diyorsunuz. 
Tabii ben şahsen reel faizin daha düşebileceğini ve düşmesini de isterim. 


Ama o zaman bugünkü enflasyona rağmen düşerse faiz negatif olacak. 
Evet, bunu kimse istemez. Ayrıca da şöyle bir şey olur. Türkiye'de neden faiz düşsün istiyoruz? 


Ekonomik aktivite canlansın diye 

Hangi ekonomik aktivite? En başta gayrimenkul. Faizler çok düşsün veyahut 

bir banka ya da bir finansman müessesesi (kamu bankası da olabilir) düşük faizle kredi vermeye başlasın. Ben şahsen, o kredi gayrimenkulün değer artış hızı beklentimden daha ucuza geliyorsa o krediyi çeker gayrimenkul alırım. Son 
10-15 yıla baktığımızda gayrimenkul bir yatırım aracı olarak şampiyon olduğuna göre, mantığı olan parasını gayrimenkule yatırırdı. Dolayısıyla TL kaynaklarda mevduat kaynağı da kıt. Ve talep de muhtelif nedenlerle yoğunken, sadece enflasyon değil talebin de arzdan fazla olması ihtimalini mantıken çıkartıyoruz. Bu böyle de olacaktır zaten, çünkü çok başka faktörler de var. Mesela toplumun genç olması, çekirdek ailenin bölünmesi. Tabii bu sefer de demeliyiz ki “Yahu bu memleketteki kısa vadeli faizi bile diri tutan gayrimenkul ya da diğer alanlardaki yatırım finansmanını doğru mu yapıyoruz?” İşte meselenin bam teli de burada. Yani yeterli altyapı olmasını boyuna vurguluyorum. 
Nobelli iktisatçı Hernnando de Soto'nun (zamanında IMWin de iktisatçısıydı) The > 
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“ Mystery of Capital (Sermayenin Sırrı) diye bir kitabı var. Orada diyor ki, kapitalizme geçişte başarılı olamayan uluslar, Batı'nın kanunlarını kopyalamaya devam ediyor, ama birikimlerini sermayeye dönüştürmeye muvaffak olamıyorlar. 


Yani onlarla aynı sonucu alamıyorlar. 
Bir toplumun, bir ülkenin sermaye üretme yeteneğinden bahsediliyor. 


Bizde o düşük herhalde. 

Biz sermaye üretme yeteneğimizi deneyemedik. Çünkü deneyecek altyapımız olması gerekiyor. Hernando de Soto, biraz önce değindiğimiz Türkiye'de ekonominin kaynak ve kullanım dengelerinin boyutuyla, dinamikleriyle şu anda zorlayan gayrimenkul yatırımlarının nasıl menkulleştirilebileceğini ve gayrimenkulü menkulleştiremeyen ulusların, aslında parasını toprağa gömdüğünü anlatıyor. 


Yani bizim gibi ulusların. 

Evet. Şimdi bir kere birçok başka alan da farklı finanse edilmelidir, ama özellikle gayrimenkul finansmanının tamamıyla bankacılık sektöründen ve alıştığımız tüketici finansmanından ayrılması lazım. 


O zaman bu finansmanı bankalar yapmamalı mı? 

Hayır. Bankalar yapmamalı, yapacaksa da bu şekilde yapamamalı, yapmasına da izin verilmemeli. Çünkü hatırlarsınız 
2001 krizi sonrasında değişen Bankacılık 
Kanunu'na kadar bankaların gayrimenkul finansmanı yapmaları yasaktı. Eski Bankalar Kanunu'nun 50'nci maddesiyle yasaktı. Neden yasaktı? Bunu yapacak yapıları yoktu bankaların. Bu, uzun vadeli bir finansman işi. 


Şimdi de yok böyle bir yapıları? 

Bu, uzun vadeli finansman gerektiren bir iştir. Artı bankaların bu konuda ihtisası yoktu. Bir tane bankamızın bu konuda ihtisası ve özel yapısı vardı. 


Emlak Bankası mı? 

Evet, Emlak Kredi Bankası. O banka da bir yandan gayrimenkul finansmanı, bir yandan da ticari finansman yapmaya çalışırdı. Ama sonuç itibarıyla kitap bunu gayet güzel anlatıyor ve başarılı olan ülkeleri de sıralıyor. İlginçtir, bu konularda başarılı yerlerden biri de Latin Amerika ülkelerinden Şili. Ama en gelişmiş modellerin ABD, Almanya ve İngiltere olduğunu görüyoruz. Bir kere bu altyapıyı devlet 


kurmuş. Yalnız sermayedar kesimin de bunu devletten beklememesi, inşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere kapitalistlerin bunu istemesi lazım. 


Mesela biz bugün 
Türkiye'de kendi insanımıza sağlık hizmeti verecek şehir hastaneleri konusunu bile yurt dışından buldur- 
Sumuz dövizle finanse ediyoruz. 


Bizdeki kapitalistler niye istemiyor bunu? 

Bizdeki kapitalistler belki de inşaat sektörümüzün işlerinin konusunu ya iş arzıyla ya da mevzuat arzı hakimiyetiyle hep devlet tayin ettiği için, yani orada da maalesef liberal, serbest piyasa ekonomisiyle bağdaşan değil de feodal ilişki anlayışıyla hareket ediyorlar. Sonuç itibarıyla kapitalizmi yeniden icat edecek bir durumumuz yok. Kapitalizmi de adeta başarmamaya çalışan ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Faizlerin düşmesi için ekonomik unsur her şeyden önce bireyin, 
Türk parasının değeri, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik geleceği konusunda tereddütsüz olması, artı sadece para değil her türlü tasarrufunu, yani beyin sermayesini dahi kendi piyasasına koyacak inanç ve güven içinde olması gerekir ki her şeyin fiyatı ekonomiyi ve refahı geliştirebilecek aralıkta belirlensin. 

Tabii bir de faiz deyince Türkiye gibi güçlü büyüme ihtiyacı olan ülkelerin hem kredi, hem sermaye açısından dış kaynak ihtiyacı var. Sadece büyüklük bakımından söylemiyorum, bu nüfusa yapısı itibarıyla da iş, aş, sosyal parametreler dahil refah sağlayabilmek, bu ulusu çağdaş ülkeler seviyesine götürebilmek için yine benim icat etmediğim ama herkesin üzerinde mutabık olduğu ve şu anda devletimizin de fevkalade kullanma çabasında olduğu dış kaynak mevzuu var. Dış kaynakla ilgili ihtiyacımız Türk parasının kıymetini, faizini, Türkiye'ye özgülenen kaynakların kullanım yerlerini ve şeklini de belirliyor. Mesela biz bugün Türkiye'de kendi insanımıza sağlık hizmeti verecek şehir hastaneleri konusunu bile yurt dışından bulduğumuz dövizle finanse ediyoruz. Bu da Türkiye'ye gelecek yabancı kaynakların dahi Türk Liralaşmasına neden oluyor, yatırımcıların ve finansörlerin kur riski almasını dahi ortadan kaldırıyor. Kimse 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kur riskini almıyor. Bütün kur riskini devlet ve aslında geniş kitleler alıyor. 
Yani uzun lafın kısası kapitalizmin doğru düzgün kurulmadığı ve bu şekilde de gelişigüzel hareket ettiği bir yerde bana göre mevcut faiz oranları mucizevi bir şekilde 


iyi. 


İyi mi? 

Ben faizler düşmesin demiyorum. 
Düşmesi de mümkün. Ama düşürülmesi için ne yapılacağını bir zahmet iktisat ve finans biliminde tecrübesi olan yerli ve yabancı insanlara danışıp altyapıyı da kurmak lazım. Yani siz her yağmur yağdığında “Sel olacak”, yağmur yağmadığında da “Sulamamızı nasıl yapacağız?” diye düşünüyorsanız, işe altyapıdan başlamanız gerekir. 


KGF (Kredi Garanti Fonu) sayesinde şirketlere kredi desteği sağlandı. Biraz rahatladılar. İkinci çeyrekte büyümede olumlu etkileri görüldü. Hükümet bunun üzerine beklentisini de yükseltti. 
Nasıl görüyorsunuz büyümeyi 2018'de? 
Birinci sorunuzla ilgili konuları bir yana bırakacak olursak biz bankacılık sektörünün duayenleri İstanbul Finans Merkezi diye bir fikirle ortaya çıkarken bankacılık sektöründen çok ekonomimizin finansal ihtiyaçlarını ve mali sektörümüzün gelişmesini arzuluyorduk. İstanbul Finans Merkezi olunca bankacılık merkezi değil sermaye piyasası merkezi olması mevzubahis olacaktı. 


Yani daha kapsayıcı olacaktı. 

Evet. Ama bunu söyledikten sonra Türkiye'nin daha liberal olması, uluslararası piyasalara daha adapte olması bekleniyordu. Finansal piyasaların, sermaye piyasalarının bileşik bir kap olduğu olgusundan hareket ediliyordu. Şimdi ikinci sorunuza cevap verirken bir yandan da hem bileşik kap deyip buna göre işler yapmak gerektiği kanaatindeyim hem 

de ulus devlet kavramı sürdükçe ulusal ekonomi ve finans politikalarının da ayrıca uluslararası politikalarla çelişmeyecek şekilde sürdürülmesi şarttır. Yani Fransa da çiftçisini desteklemektedir, Çin de sanayini destekleyici önlemler uygulamaktadır, Türkiye de KGF veyahut da gayrimenkul finansmanıyla ilgili ABD'deki ipotek bankacılığı kurumu Fannie Mae, kalkınma bankacılığı, geçmişte yaşadığımız sübvansiyonlu krediler, devletin yaratacağı reeskont kaynakları gibi muhtelif ulusal finans önlemlerini, politikalarını 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pek tabii ki koyacaktır. KGF ile ilgili konunun da ilk defa Türkiye'de yapılmış olmayan ve sıradan, özü itibarıyla 

da olumlu bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu tür uygulamalar olumlu düşünülüp de olumlu pratiğe dönüştürüldü mü? Bunu yaşayacağız, göreceğiz. 
Ama şöyle ki, her uygulamanın olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir. Eldeki veriler ilk ağızda olumlu etkiye işaret ediyor. 


Büyümeyi artırdı, değil mi? 

Ama büyüme deyince de, öteden beri işaret ettiğim gibi, bizim ekonomimizin, toplumuzun büyümeye ihtiyacı 

var ama artık büyüme de nicelik olarak değil nitelik olarak ölçülüyor. Yani ben geçmişte bunu biraz hafife alan bir ifadeyle “Neremiz büyüdü, bakmak lazım” diyordum. Şimdi de böyle düşünüyorum. Büyüme kendi başına hiçbir şey ifade etmiyor. Kaldı ki enflasyon olsun büyüme olsun, ekonomistler ve politikacılar bu konuları tarifleriyle hep tartışmaya neden olmuştur. 1970'li yıllarda üniversitedeyken bize Economic Growth and Development diye bir ders okutulup büyümeyle kalkınmanın aynı şey olmadığı anlatılmaya çalışılırdı. Dolayısıyla büyümeye de enflasyona da vatandaşın aslında çok fazla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Vatandaş enflasyona değil geçinme durumuna bakıyor. 
Enflasyon dediğimizde bana göre büyük şehre göçen insanın en başta iaşe ve ibade giderleri var. Yani barınmasıyla karnını doyurması. Gayrimenkul fiyatları, kiralar bu şekilde yükselince evi olmayan için barınma çok zor. Bırakın asgari ücretliyi, bugün bir bankadaki memurun aldığı ücretle küçük bir konutta dahi kiracı olarak oturup giderlerini ödeyebilmesi kolay değil. İkincisi, gelelim gıdaya. Bir yandan üretici “Domatesimi 1 liraya satamıyorum” diyor, bir yandan biz burada domatesi yüksek fiyata alıyoruz. Bir yurt dışı seyahatine gittiğimizde üzülerek etin, sütün bizden ucuz olduğunu görüyoruz. 
Milyonlarca çocuğumuz var bizim. Ben enflasyon 9-10 değil, etin kaç paradan kaç paraya çıktığına bakarım. En son yaşadıgım olayı söyleyeyim: Tereyağının fiyatı son bir ayda ne kadar yükseldi? Buyurun, araştırın. Bunun çok halkı nedenleri olabilir. Ama netice itibarıyla gerek fiyatlar gerekse enflasyon konusunda halkın algısını paylaşıyor, dolayısıyla bu büyümeyi olumlu fakat yetersiz görüyorum. Yani bizim çok daha nitelikli büyümeye yönlenmemiz lazım. 


Bir de bu büyümenin olumlu sonuçları- nın insanlara yansıması lazım. 

Fakat bu konuda ekonomi yönetimimizin, hükümetlerimizin aldığı inisiyatifleri de beğenmiyor veyahut da eleştiriyor anlamında konuşmuyorum. Daha fazla politikalar üretmek, daha geniş perspektiften bakmak ve daha çok şey başarmak zorundayız diyorum. Siz bu kararları ekonomiye şok verme yönünde kullanabilirsiniz. Kullanıp etkisini gördükten sonra da sürekli ve sağlıklı gelişmeyi, büyümeyi öngörecek politikalar geliştirmeniz lazım. 
Bütün bunları yapmak için de her şeyden önce işe toplumun psikolojisini düzelterek başlamanız lazım. Yani sadece sağlam vücuda değil, sağlam kafaya da ihtiyacımız var. Ekonomi ile siyaset birbirinden ayrılacak hususlar değil. Bütün dileğim tüm Türkiye'nin ekonomik ve siyasi politikalarının gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve yatırımcılarına, gerekse de dışarıdaki muhataplarımıza, iş ortaklarımıza, bizimle iş yapma potansiyeli olan kimselere sürpriz yaratmayacak şekilde yürütülmesi. Onun için de bizim istikrar ülkesi olduğumuzu, yörenin en güzel, en olgun, kapitalizmde ve serbest piyasa ekonomisinde ve bunların ayrılmaz parçası olan demokraside iyi bir karne elde etme, her yönden itibarımızı yükseltme çabasında olduğumuzu bilmemiz ve etrafı da inandırmamız konusu var. Bunu en başta kendi insanımıza yapmak durumundayız. 
Bu konularda sürekli sistemi sorgulamak sıkıntı yaratıyor. 2016'da çok ciddi bir darbe girişimi atlattık. Dış siyasi problemler açısından hâlâ sıkıntılar devam ediyor. 
Ben bütün bunları görüyor ve durumun yönetim açısından hiç kolay olmadığını kabul ediyorum. Fakat 2018'de daha iyi neticeler almak için Türkiye bir kere iç siyasasındaki stresi azaltmalı. İş ortamını iyileştirecek önlemleri alması ki bunların en başında mevcut sistemin iyi işletilmesi gerekiyor. Sonra yapısal reformlara devam şart. Yapısal reformlar konusunda da ülkemizde epeyce bir kavram kargaşası var. Yapısal reform, Atatürk'ün muasır medeniyetler dediği konudur. Yapısal reform en başta hukuk düzeninden, devletin her alandaki uygulamalarından başlıyor. Yani Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk'ün ve Celal Bayar'ın İzmir İktisat Kongresi”ndeki ifadelerinde devlet ekonomide bütün inisiyatifi özel sektöre bırakacak, ancak özel sektörün yapamadığı işleri yapacak ve işin, refahın, ekonominin gelişmesine, refahın yükselmesine politikalarıyla yön verecek bir yapı 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olarak tarif ediliyor. Devletin kendisini bu konuma çekmesi lazım. Devletin iş hayatının ve ekonominin altyapısını kurması, içinde olmaması lazım. 


Devletin ekonomideki ağırlığı geçmişe göre azalmadı mı? Biz öyle mi biliyorduk? 

Hayır şu anda ekonomimiz bir kere çok ciddi olarak devletin sürüklediği altyapı yatırımlarıyla ve büyük kentlerdeki kentleşme hareketlerinden domine oluyor. 
Halbuki bunlar zaten her ülkede olması gereken politikalar. Bunların bu kadar ağır basmasına (dominance) da meydan vermemek lazım. Ekonomiyi sadece toprağa değil akla dayalı hale getirmek lazım. 


Yani büyümenin niteliğini artıracak önlemler alınmalı. 

Evet, büyümenin niteliği derken siz bugün ülkede ister istemez çok haklı gerekçelerle ortaya çıkan gayrimenkulle ilgili politikaları diğerlerine nazaran bu kadar dominant kıldığınızda bu sefer de ters işler. O tarafa doğru dönüyor ve bakıyorsunuz ki sınai faaliyetler, diğer alanlardaki üretken yatırım iştahından yoksun kalıyorsunuz. 


Türkiye'yi çözdük. Peki dünya nereye gidiyor? 

Hayır, hiçbir yeri çözmek mümkün değil. 
Aslında çözmek benim ne haddim ne kabiliyetim. Bu konuları çözmenin Türk bürokrasisinden ve siyasetinden çok Türk kapitalistlerinin işi olduğunu düşünüyorum. Her türlü kapitalist örgütlenme ve 

iş çevresi başta TOBB olmak üzere akademiyayla beraber başarılı ekonomik ve finansal modelleri inceleyerek Türkiye'de doğru düzgün bir mali sektör altyapısında ve bunun işleyişinde mutabık kalmalı. Hiç dış seyahat yapmaya falan da gerek yok bunun için. Çok dış seyahat yapıyoruz. Bu görev özel sektöre düşüyor. Akademiyaya düşüyor. Bunu boyuna siyasilerin bir problemiymiş gibi ortaya koymak ve siyasetçiyi suçlamak aslında bal gibi siyaset 
yapmak oluyor. Biz önce dünyanın ilk 20 
ekonomisi arasına girmiş bir ekonominin motorunun yeterli olup olmadığını, doğru ve yeterli yakıtı alıp almadığını tartışmalıyız. Yani bunun çaresi siyasette de değil. 
Yok o vergi insin, yok o vergi çıksın. Faiz insin diyeceğimize biz bir zahmet kapitalizmi hangi araçlarla ve ne şekilde yürüteceğimizi artık kararlaştırmalıyız. Bunu da iş çevresiyle akademiya yapar. © 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Snapchat'in iyi haberlere ihtiyacı var. İşte iyi bir haber: Platformda hiç sahte haber yayınlanmıyor 


Max Chafkin 


Snapchat açısından işlerin ne kadar zor olduğunu anlamak için, Dans Eden Sosisli*yi düşünün. Format gereği mesajların kısa sürede silindiği uygulamada, Haziran ayında kullanıcılara videoların üzerine çizgi bir sosisli animasyonu ekleme imkânı verildi. Bu, kısa sürede bir internet fenomeni oldu. Yatırımcılar bunu çok da umursamadı. 

Çatı şirket Snap Inc.'in Ağustos ayındaki çeyrek dönem görüşmeleri sırasında, CEO Evan Spiegel, break dans yapan “penisin” 1,5 milyardan fazla görüntülendigini söyledi ve bunu “dünyanın ilk artırılmış gerçeklik süperstarı” olarak nitelendirdi. Bu budalaca başarı, kötü haberleri yumuşatmaya yetmedi: Şirket, son çeyrekte 
200 milyon dolar reklam geliri elde etmiş ve 400 milyon 
dolardan fazlasını da kaybetmişti. Spiegel'in, Snapchat'in kullanıcı sayısının artışındaki yavaşlık üzerine gelen soruyu yanıtlamasından sonra, hatta olduğunu bilmeyen bir analist, kahkahalara boğulacakmış gibi, “Verdiği yanıtı anlamadım?” dedi. Bu, 27 yaşındaki CEO'nun, yatırımcılardan büyük rakiplerine kıyasla “piyasaya en geç giren” olduğu için Snap'e inanmaya devam etmesini istemesinden hemen sonra yaşandı. 

Snap, Mart ayındaki halka arzın ardından, sektördeki en fazla gelecek vadeden unicorn olarak görülüyordu. 
Şimdiyse, ikinci günündeki zirvesine kıyasla hisseleri neredeyse yüzde 50 değer kaybetmiş durumda. Şirket, 
20 Ekim'de işe almadan sorumlu 18 kişiyi işten çıkaracağını söyledi ve mevcut 2 bin 600 çalışana fazla bir ekleme yapmayacağının sinyalini verdi. Analistler, sıkıntının birlikte sosyal ağları ve mobilin çoğunun kontrol eden Google ve Facebook'un neredeyse tekelleşmiş güçleri olduğunu söylüyor. Bu aynı zamanda, sekiz kat fazla kullanıcısıyla 173 milyon kullanıcısı olan Snapchat'in eklediği özellikleri kopyalayabilen Facebook'la rekabet etmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. 

Snap'in yeni Facebook olmasını bekleyenler için, yaşanan tökezlemeler bir felaket gibi görünüyor. Her ne kadar Snap, kârlı bir reklam işinin nasıl yapıldığını çözemediyse de Facebook veya Google'a kıyasla daha becerikli bir medya şirketi olduğunu gösteriyor. Ve hayır, bunun nedeni dans eden et parçaları değil. 

Facebook ve Google, Eylül ayından beridir, 2016 
yılındaki başkanlık seçimlerinde yalan haberler yayan Kremlin”le ilişkili gruplara siyasi reklam alanı verdiğini kabul etti. Şirket yetkilileri 1 Kasım tarihinde Senato'nun istihbarat komiteleri karşısında ifade vermeye hazırlanırken (Ç.n.: Yazı çevrilirken henüz ifadeler verilmemişti), ABD Adalet Bakanlığı'nın özel danışmanlarından > 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< Robert Mueller, Rus ajanlarının Trump kampanyasındaki iştirakını kanıtlayabilmek için reklamları incelemeyi sürdürüyor. Toplum üzerinde etkili tüm sosyal ağlarda (aralarında Twitter, Reddit, Tumbir, Pinterest ve LinkedIn var; hatta akıllı telefonlarda oynanan Pokömon 
Go bile işin içinde), Rus hareketliliğine dair izlere rastlanıyor. (Bloomberg LP de Twitter hizmeti için haber programlama geliştiriyor.) Ne var ki Snapchat'in, Rusya'ya siyasi reklam sattığıyla ilgili hiçbir kanıt yok. Hatta görünen o ki, Snapchat”te hiç yalan haber de yok. 

Peki bunun sırrı ne? İçerikten sorumlu başkan yardımcısı Nick Bell, “İnsanlar” diyor ve ekliyor: “Sadece yetkili ve güvenilir medya şirketleriyle çalışıyoruz ve bizim yapımcılardan, içerik üreticilerin- den ve gazetecilerden oluşan sağlam bir ekibimiz var” 

Facebook kişisel durum güncelleştirmeleri, haberler ve reklamlar arasındaki çizgiyi bilerek flulaştırırken (hepsini aynı Haber Akışı algoritması altına koyuyor), Snapchat daha eski tarz bir yaklaşımı benimsedi. Uygulamanın haberler bölümü olan Discover, profesyonel olarak hazırlanmış içerikle kısıtlı; bunlar arasında Wall Street Journal, Daily Mail, Economist ve People gibi eski medya kaynakları tarafından yönetilen düzinelerce kanal var. 
Snapchat'in üniversite kampüsleriyle ilgili haberleriyse, günlük gazete çıkaran bir grup öğrenci tarafından yönetiliyor. 
Görüntülü haberler ise üç kaynaktan; 
yani CNN, NBC ve E"den geliyor. Haftalık siyasi haberler ise CNN muhabiri Peter Hamby'nin denetiminde yapılıyor. 

Facebook ve YouTube'da olduğu gibi, Snapchat'in cazibesinin bir kısmı da kesinlikle cep telefonuyla çekilmiş videoların, sıradan insanlar tarafından izlenmesin- den kaynaklanıyor. Bazen bu videoların haber değeri oluyor. Snapchat böylesi içerikleri, kimi zaman, kullanıcıların profesyonel kameralar kullanarak yaptığı haberlerin bulunduğu “Hikayelerimiz” başlığı altında yayınlıyor. Fakat Facebook ve YouTube'daki kullanıcıların yaptığı haberimsi videoların aksine, Snapchat'in videoları geniş kitlelere ulaşmadan önce denetimden geçiyor. Muhabirler ve yapımcılar, tipik bir haber kuruluşu gibi Hikâyelerimiz”i düzenliyor, doğruluklarını araştırıyor ve avukatlara danışarak gerekli izinleri alıyor. Snap'in kârının büyük kısmı, profesyonelce elden geçmiş videolara konulan reklamlardan geliyor ve şirket, güvenilir içeriğin nihayetinde hem 


izleyici hem de reklamcıların gözünde kendisini kanıtlayacağını söylüyor. 

Snapchat, haberlerden sorumlu olma rolünü benimserken, Facebook ise Kongre üyelerinin ve medya sektöründeki diğer herkesin önerilerine inatla karşı çıkıyor. 
Facebook COO'su Sherly Sandberg, haber sitesi Axios'a Ekim ayında, “Birinin konuşma hakkını alırsanız, tüm insanlarınkini almış olursunuz. Açık bir platformun en büyük sorumluluğu, insanların kendilerini ifade etmelerine izin vermesidir. Biz bilgilerin doğruluğunu insanlar Facebook'a eklemeden önce kontrol etmiyoruz ve bana kalırsa kimse bizden böyle bir şey istememeli” şeklinde konuştu. Bu, şu anlama geliyor: Değerli tüketici, parasını verenin girebildiği Haber Akışı'nda yer alan içeriği birbirinden ayırmaktan sen sorumlusun. 

Snap, Facebook'u kötü gösterebileceği ender bir fırsat yakaladığını hissederek, geleneksel habercilik değerlerine olan bağlılığını ön plana çıkartıyor. Eğer ki rakipler birkaç reklam doları daha çalarsa ve kârlılığındaki düşüşü düzeltebilirse çok iyi olur; fakat şirket son yaşananların en baştan beri doğru yolda olduklarının bir kanıtı olduğunu söylüyor. Şirketin Baş Strateji Sorumlusu (CSO) Imran Khan, 
“En baştan beridir, bizi takip eden topluluğun haber ve bilgilerin nerede geldiğini bilmesi konusunda bir sorumluluk hissettik” diyor. 

Facebook, Snapchat henüz büyük ölçüde bir sexting (cinsel içerikli mesajlaşma) uygulaması olarak bilinirken dahi, uygulamayı basit bir kıskançlıktan daha ciddi bir şekilde takip ediyordu. 
Spiegel, Mark Zuckerberg'in 3 milyar dolarlık satın alma teklifini reddettiği 
2013 yılından bu yana, Silikon Vadisi'nde 
Snapchat'in Facebook'un Ar-Ge laboratuvarlarını yönettiği şeklinde bir espri var. 
Facebook'un dört ana ürünü olan ismini verdiği platform, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ın hepsinde, Snapchat'i meşhur eden özelliklerden biri veya birkaçı bulunuyor. Bu özellikler arasında kendi kendisini yok eden mesajlar, Hikayeler adlı bir video log özelliği, dans eden sosisliye benzeyen artırılmış gerçeklik zırvaları gibi şeyler bulunuyor. 
Geçtiğimiz yıl çıkan Instagram Hikâyeleri, Snapchat'ten yüzde 50 fazla izleyici çekiyor. (Snap bu rakamların büyük resmi göstermediğini söylüyor.) 

Snap çok farklı. Konuştuğunda ağırbaşlı görünen tuhaf Silikon Vadisi ineği Zuckerberg, Facebook'un “Dünyayı 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birbirine yaklaştırma” hedefi hakkında “yüce” ifadeler kullanıyor. Şirketin hedef açıklamalarını bir dünya lideri havasında yapıyor ve sık sık Facebook'un 2016 yılı seçimlerindeki seçmen kaydı çabaların- dan bahsediyor. Spiegel bir Los Angeles yaratığı; tarihin akışı hakkında methiyeler düzmek yerine espri yapması muhtemel. Spiegel, Snap'i “bir kamera şirketi” olarak tanımlıyor ve şirket politikaları hakkında açık açık konuşmuyor. 

Bu farklı hedefler, şirketin medya hakkındaki farklı felsefelerini belirlemeye yardımcı oldu. Facebook, haberlere içerik yığınının içindeki kırıntılar olarak bakarken ve basın kaynaklarından kitlesini göstererek bedava içerik alırken, Snap geleneksel medya bekçileri ve trend öncüleriyle yakınlaşmayı seçti. Şirketin 
2015 yılındaki bir blog yazısında, “Bu, 
sosyal medya değil. Sosyal medya şirketleri ne okumamız gerektiğini en yeni ve en popüler üzerinden söylüyor. Biz buna farklı bakıyoruz” deniliyordu. 

Ne zaman Facebook malı olan bir site ve uygulamayı ziyaret etseniz, şirketin algoritmaları siz ve tanıdığınız herkes hakkındaki veri yığınına dalıyor; bu incelemeye sizin ve tanıdıklarınızın tıkladıkları ve beğendikleri her şey dahil. Daha sonra size tüketeceğiniz veya paylaşacağınız türden paylaşımlar ve reklamlar gösteriliyor. Rus ajanları da Facebook'un tahminine göre 100 bin dolarlık reklamla 
10 milyon kişiye işte bu sayede ulaştı. 

Öte yandan Snap tamamen gizlilik üzerine kurulu. Spiegel, kullanıcıları gerçekte tanımadıkları kişilerle herkesin gözü önünde iletişime geçerek büyük topluluklar kurmaya yönlendirmek yerine, Snapchat'in “çok yakın dostlarla” kullanılmasını istediğini söylüyor. Bu çok fazla miktarda tatsızlığa yol açtı; Snapchat'in mesajlaşma sistemi çocuk pornosu ve içerden öğrenenlerin ticareti gibi konularda kullanıldı. Fakat aynı zamanda uygulamayı sahte haberlerden uzak tutmayı da başardı. Snapchat'teki hikayeler, siz bir ekran görüntüsü almadıkça veya 
Facebook ile YouTube'a koymadıkça asla paylaşılamıyor. 

Snapchat'teki herkese açık Hikayeler özelliği bile, spesifik bir arama yapmadan videoların bulunmasını zorlaştıracak bir şekilde tasarlanmış. Snapchat kullanıcıların yeni videolara tıklamasına yarayacak algoritmalar kullanmıyor; gördüğünüz paylaşımların tümü ya arkadaşlarınız- dan gelmiş ya da Hikayelerimiz kısmında yayınlanması için onaydan geçmiş oluyor. 
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“Snap öncelikli olarak büyük takipçi kitleleri oluşturmak değil, arkadaşlarınızla ilgili. Eğer kişisel bir hikâye yüz binlerce defa görüntülenirse, aralarında benim de bulunduğum editörlerimiz tarafından inceleniyor.” 


Bunun bir sonucu olarak da, kullanıcı videoları asla birkaç yüzden fazla kişiye ulaşmıyor. İçerik Şefi Bell, “Snap öncelikli olarak büyük takipçi kitleleri oluşturmakla değil, arkadaşlarınızla ilgili” diyor ve ekliyor: “Eğer kişisel bir hikâye yüz binlerce defa görüntülenirse, aralarında benim de bulunduğum editörlerimiz tarafından inceleniyor.” Birkaç binden fazla görüntülenen her video, en az bir Snapchat çalışanı tarafından inceleniyor ve eğer gerekliyse, doğruluğu kanıtlandıktan sonra Hikayelerimiz kısmında paylaşılıyor. 

Snap, güvenilirliği düşürmeden haberleri ilk olarak verebileceğini kanıtladı. 
Virginia, Charlottesville'deki beyaz milliyetçilerin eylemleri sırasında, BelPin ekibi New York”taki bir yapımcıdan, Hikâyelerimiz kısmı için yönlendirme yapmasını istedi. Görevin kapsamı içinde, eylemlerin olduğu bölgeye birkaç blok mesafeden gelen paylaşımları tarama ve Snapchat kullanarak, bölgedeki gazetecilerle röportaj yapma da vardı. 

12 Ağustos günü öğleden sonra üç 
civarlarında, Snapchat'e konulan bir videoda, polisin otomobilini kasıtlı olarak 
karşı protestocuların arasına sürüp, 32 
yaşındaki Heather Heyer'i öldüren ve 
19 kişiyi yaralayan James Alex Fields 
Jp tutukladığı görülüyordu. Facebook, Twitter veya YouTube'da olsa, bu video daha gerçekliği doğrulanmadan viral olurdu; hatta öyle ki Snapchat”te görülen videonun ekran görüntüleri diğer sosyal ağlarda hızla yayıldı. Fakat Snapchat'in yapımcısı, videoyu hemen yayına sokmaktansa, saatler boyunca çekildiği saati ve yeri, olay yerinde çekilen diğer görüntülerle kıyasladı. Bu esnada, tutuklamayı doğrulayabilmek için, Charlottesville'deki Polis Birimi'nin yetkililerini aradı ve mesajlar attı. 

Video, Snapchat yapımcısının polisle konuşmasının ardından, akşam saat yedi sularında Hikâyelerimiz kısmında yayınlandı. Yapımcı, o zaman bile videoyu yükleyen kullanıcının “yakaladık” şeklindeki başlığını, videoda şüphelinin “tutuklandığı görülüyor” şeklinde değiştirdi. Hem Snapchat'in haber müdürü Hamby hem de içeriğin başındaki Sean Mills, videoya 


onay verdi. “Kararı sadece bünyemiz- deki insanlar vermiyor” diyor Hamby ve ekliyor: “Bir sürü telefon da ediyoruz.” 

Bu, diğer teknoloji şirketlerinin haber yayınlama konusunda kendilerini nasıl da kötü şekilde akladıklarının bir göstergesi. 12 Ağustos'taki saldırının ardında Facebook, Google ve Twitter, Charlottesville'in aşırı sol görüşlülerin, Yahudilerin ve yine sol görüşlü Yahudilerin bir yanıltma hareketi oldu-Şuna yönelik, hiçbir kanıt sunmayan haberler yayınladı. Facebook, haftanın sonlarına doğru neo-Nazi internet sitesi Daily Stormer'ın bağlantı adresi sosyal medyanın her köşesine yayılmış haberiyle ilgili paylaşımları silmeye başladı. 
Haberde Heyer'den “şişko, çocuksuz... 
fahişe” olarak bahsediliyordu. 

Ekim ayında Las Vegas'taki müzik festivalinde 58 kişinin öldürülmesinin ardından, Google News masum bir adamı saldırıyı yapmakla suçlayan bir haberi yayınladı. Bu haberin kaynağı ise ırkçılığa, kadın düşmanlığına, komplo teorilerine ve trollüğe izin veren 4chan adlı, anarşist bir forum sitesiydi. Google daha sonra özür diledi ve “gelecekte benzer bir durumla karşılaşılmaması için algoritmasında iyileştirmelere gideceğinin” sözünü verdi. 

Hamby, Snapchat”te bu tarz içeriklerin fazla yol alamayacağını söylüyor ve bunun nedenini de “çevresi duvarla örülü bir bahçe” olmalarına bağlıyor. Örnek olarak, birisinin kasırgada yıkılmış bir şehrin caddelerinde köpekbalıklarının yüzdügüne dair sahte bir video koyması gibi bir durumda, Snapchat editörlerinin bunu fark edip, geniş bir kitleye ulaşmamasını sağlayacağını söylüyor. “Yalan yanlış bir haber birden fazla editörün önüne gelir” diyor Hamby. Köpekbalığı örneği ise varsayımsal değil. Eylül ayında, Facebook'un Haber Akışı'nda Irma Kasırgası'ndan binlerce defa bahsedildiği bir esnada, Snopes.com ve diğerleri tarafından defalarca çürütülmesine rağmen, Miami'nin trafik kurallarını “hunharca” çiğneyen köpekbalıklarının görüntüleri dolaşıma girdi. Bu video, YouTube'da yarım milyondan fazla defa görüntülendi. 

Silikon Vadisi yöneticileri, 
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Washington'un kurallarından kurtulmaya çalışırken, Rusya'nın 2016 seçimlerindeki rolünü hiç düşünülemeyecek kadar büyük bir problem haline getirdi. 
Zuckerberg'in 21 Eylül'de Facebook Live videosunda görülen, seçimlerin bütünlügüyle ilgili endişelere yönelik tereddütlü yanıtlarının içinde dokuz aşamalı bir plan ve eldeki vazifenin boyutu konusunda uyarılar vardı. “Yeni bir dünyadayız” dedi Zuckerberg ve şöyle devam etti: “Seçim sonuçlarını etkilemek isteyen ulus devletler, internet toplulukları için baş edilmesi gereken yeni bir zorluk” Ne var ki Facebook'un kendi açıklamaları, Rusların taktiklerinin 4chan trollerininkinden çok daha karmaşık olmadığını gösteriyor. 
Şirketin çaba göstermesi halinde, bu girişimler ortaya çok kolay çıkarılabilirdi. 
Şirketin açıklamadığı ve New York 

Times ile diğer medya kaynaklarının ortaya çıkardığı Rusya'yla ilgili reklam ve Facebook paylaşımlarının çoğunda, cahil kuzeninizle veya ana dili İngilizce olmayan birisiyle özdeşleştirebileceğiniz türden dilbilgisi ve harf hataları var. Hatta kimi durumlarda paylaşımlarına reklam veren kişiler ödemelerini rubleyle yaptı. 

Kullanıcıların yarattığı her içeriği incelemek elbette ki ucuz değil; fakat Snap bunu makul bir bütçeyle yapmayı başarıyor. Bunun da nedeni, tasarımdaki propagandanın yayılmasına engel olan kararlar. 
Snap'in bütün içerik operasyonunda 
100'den az kişi çalışıyor. Daha büyük ölçeğe sahip Facebook'un benzer değişikliklere gitmesi daha masraflı olacaktır; fakat aşırı düzenlemeler yapılmasına da gerek yok. Şirket, şimdilik reklamları incelemesi için bin kişiyi işe almayı düşündüğünü söyledi. Bu bir başlangıç, fakat Facebook kolayca kendi Snapchat benzeri haber platformunu kurabilir. Bu platformu diğer hizmetlerden ayırır, editörlere denetletir ve içeriği de itibarı olan haber kuruluşlarından alır. 

Facebook'un, Haber Akışı'yla birlikte var olan, Popüler Başlıklar adında “insan” kontrolündeki bir kenar çubuğu vardı. 
Fakat şirket, ABD'deki muhafazakârların taraflı oldukları suçlaması yüzünden, bir düzine civarı Popüler Başlıklar editörünü 
2016 yılında işten çıkardı. Buna karşılık, 
seçimden aylar önce yabancıların algoritmalarını istediği gibi kullanabildiği bir platformdan editörlerin kovulması, en kibar tabiriyle, kötü bir zamanlamanın eseriydi. Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerinin, bu konuda her türlü insan yardımına ihtiyaçları var. © 
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Beyaz Gecelerin ünlü şehri St.Petersburg gezisi kendime doğum günü hediyemdi. Beş gün kaldım ve hayran oldum. St. 
Petersburg'un neden beyaz geceleriyle ünlü olduğunu anlatarak başlayalım gezimize. Kent, Kuzey Kutbu'na olan yakınlığı, yani coğrafik konumu nedeniyle her yıl iki ay Beyaz Geceleri yaşıyor. Mayıs ayının ortalarından Temmuz ayının ortalarına kadar süren Beyaz Geceler'de sadece 01.30 ile 02.30 arasında havanın hafif karardığı görülüyor. Güneş saat 03.00'te doğuyor ve 24.00'te batıyor. Güneşin batışından sonra da uzun süre gece karanlığı olmuyor. İşte bu aylar turizm açısından en hareketli dönemi oluşturuyor. 

Bu muhteşem şehrin temeli bizim “deli”, Rusların ise “büyük” lakabıyla andığı I. Petro tarafından atılır. Çar 1. 
Petro'nun arzusu Rusya'nın Avrupa ile iç içe olabilmesi ve batıya açılmaktı. St. Petersburg bugün, ülkenin batısındaki en büyük liman olması nedeniyle finans, sanayi, kültür-sanat faaliyetlerinin cazibe merkezi olmuş. 

Şehrin kuruluşu 1703 olarak kabul edilir. Neva'nın ağzında bulunan Tavşan Adası üzerine yeni bir kale kurulur, kale tarihe Petropavlovsky Kalesi olarak geçer. Kale yanına tersane kurulmasıyla bu kalelerin sayısı artar. En son Viborg*'un alınmasın- dan sonra Çar 1. Petro, Rusya'nın başkentini Moskova'dan St. 
Petersburg'a taşır. Şehrin belli bir düzen içinde inşa edilmesi için dönemin ünlü mimarları Domeniko Trezini ve Jan Batist Lebnon, Çar tarafından Rusya'ya davet edilir. 1716 yılında şehrin planları ortaya çıkar. Günümüzde bu planlar hâlâ geçerlidir. 

Kentin yapılaşma sürecinde Rus Çarlarının, Çariçelerinin emeği çoktur. 1. Elizabetlvin tahta çıkışıyla Rus Baroğunun parlak devri başlamış olur. Başta Rastrelli olmak üzere dönemin mimarları günümüze dek gelen Kışlık Saray, Stroganov ve Vorontsov Sarayları, Peterhof Sarayı ve Smolniy Manastırı'nın yaratıcıları olarak tarihe geçer. 

Büyük Katerina'nın 1762'de tahta çıkışıyla beraber Barok dönem yerini Klasik döneme bırakır. Mimar Rinaldi bu dönemde yine günümüze kadar gelen Aziz Isaac Katedrali'ni inşa eder. 

Çar 1. Pavel döneminde Gatçina ve Pavlovsk adını taşıyan yazlık saray grupları ve Mihaylovsk Sarayı inşa edilir. Ayrıca Çar 1. Pavel, Rusların Napolyon'u yenmesini bir anıtla ölümsüzleştirmek ister. Bu anıt da Kazan Katedrali'dir. 

1803 yılında St. Petersburg'un 100'üncü yıl kutlamaları, 
Çar 1. Aleksandr'ın emriyle kentin kurucusu 1. Petro'nun ünlü heykeli önünde yapılır. 

Birinci Dünya Savaşı esnasında ve 1917 Ekim Devrimi sonrasındaki iç savaş ve yıkım yıllarında şehrin yapılanmasına ara verilmek zorunda kalınır. 
Şehrin adı 191/”te Petrograd, 
1924'te ise Leningrad olur. 
Ekim Devrimi'nin ardından başkent tekrar Moskova'ya taşınır. 

Bugün St. Petersburg'u hakkını vererek gezmek isterseniz bir turun içinde bir-iki gün değil, sadece St. Petersburg olarak en az bir hafta ayırmanız gerekir. Şimdi şehrin önemli yerlerini tanıyalım. 
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Ermitaj Müzesi 

Dünyanın sayılı müzelerinden biri. Saray Meydanı'na bakan 
cephesi 2 kilometre uzunluğunda. Tam bin 64 odası, bin 886 
oda kapısı ve bin 945 penceresi var. Eski kışlık saray şimdilerde içinde 3 milyon eser barındıran 322 galerili dev bir müze. 
Her şey Çariçe Katerina'nın Berlin'den Avrupa'nın 255 parçalık en iyi koleksiyonlarını satın almasıyla başlar. Bugün her eserin başında iki dakika bile dursanız tüm eserleri görmek için harcayacağınız zaman birkaç yıl sürebilir. Çar ve Çariçelerin burada yaşadıkları döneme ait kullanılan objeler, kıyafetler, mobilyaların sergilendiği odaların yanı sıra taht salonu, yatak, yemek odaları, kabul salonu gibi yerleri gezerken ayagınızda derman kalmıyor. İç içe geçen harika salonları sindire sindire gezmek için Petersburg'da ev kiralamak işin en ideali. 
Bu yüzden satılan bazı biletlerin süresi altı aya kadar uzayabiliyor. Benim gibi kısıtlı zamanda gezmek gerekiyorsa mutlaka Müze Kitabından edinmek gerek. 

Ermitaj'da dünyaca ünlü Titian, Veronese, Giorgione gibi ressamların yanı sıra Rus sanatçıların da pek çok önemli tablosunu görmek mümkün. Giriş katındaki hazine odası ve içindeki mücevherler dikkat çekici. Bizi ilgilendiren obje ise burada sergilenen en eski Türk halısı, yani Pazırık Halısı. 

Müzenin önündeki Saray Meydanı'nda yapılan Noel kutlamaları dünyaca ünlü. Ne var ki kışın sıfırın çok altındaki soğukta burada olmak herkesin harcı değil. Çok merak etmeme karşın bu şehri bir kez de kışın görmeye bir türlü karar veremiyorum. 


Aziz Isaak Katedrali 

Aynı adı taşıyan meydanda Hermitaj'a yakın mesafede bulunuyor. Çar 1. Aleksandr zamanında inşa edilen bu katedral için 
24 ayrı plan yapıldığı biliniyor. Dünya'nın en büyük kubbelerinden birine sahip olan Katedral, Neva Nehri'ne gömülen 
10 bin ağaç üzerine yükseliyor. Kubbesinde 100 kilo saf altın 
kullanılmış. Bugün müze olarak hizmet veriyor. 


Kazan Katedrali 

Şehrin ünlü caddesi Nevsky Prospect üzerinde bulunan 
90 sütunlu Katedral, Vatikan'daki St. Pierre'e benzetiliyor. 
Rusya'daki en kutsal mekanlardan biri. Aynı zamanda turistlerin önünde en çok poz verdiği mekan. Buraya gelmişken hemen katedralin karşısındaki Cafe Singer'e mutlaka uğrayın. > 


Ermitaj Müzesi 
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< Buraya özel sıcak çikolata ve Danimarka peynirli yoğurtlu harika böreklerini tadın. Şöhretini kapıdaki uzun kuyruktan anlayacaksınız. Boş masa bulmak için epey sırada beklemeniz gerekecek; bekleyin, değer. 


Puşkin Müzesi/Evi 

Puşkin, Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul ediliyor. Onun için Gogol “Puşkin büyük bir olaydır”, Dostoyevski ise “Puşkin, bize gelecekten haber veren bir peygamberdir” der. 

Puşkim'in son yıllarını geçirdiği ve vefat ettiği ev bugün müze olarak hizmet veriyor. Puşkin bu evi uzun süre oturmak için kiralar. Ancak karısı uğruna girdiği düellodan ölümcül yara alarak çıktığı için ancak 2,5 ay yaşayabilir. Düelloda karnın- dan yaralanır, eve getirilir, doktorların müdahalesine karşın hayatının son 36 saatini acı çekerek yaşar. Yazarın pek çok eserini okuyan biri olarak evi hüzünle gezdim. Her odaya hayran kaldım, en çok da 14 dilde 4 bin kitabın olduğu çalışma odasına. Ayrıca yazarın harika bir baston koleksiyonu var ve onu da gayet güzel bir düzenlemeyle sergilemişler. 

Burayı gördükten sonra yazarın zamanını geçirdiği ve düellodan önceki son durağı olan Edebiyat Cafe'ye uğramamak olmazdı. Puşkin girişteki masada önünde şarap kadehiyle sizi karşılıyor. Yanından usulca başımla selamlayarak geçtim ve üst salonda nefis bir öğle yemeği yedim. Burayı görmeden olmaz. 


Yusupov Sarayı (Moika Sarayı) 

I. Petro, St. Petersburg şehrini kurduğunda, Neva Nehri'ne dökülen Moika Çayı kıyısındaki toprakları asillere, ev yapmaları şartıyla dağıtır. Özellikle 18'inci yüzyılda Moika rıhtımına görkemli binalar yapılır. Bunlardan biri de 1830 yılında Yusupov ailesi tarafından yaptırılan Yusupov Sarayr'dır. Rusya'nın en zengin ailelerinden biri olan Yusupovlar, Korkunç Ivan döneminden beri saraya yakındı. Sarayın ün kazanmasının nedeni, Rasputir'in burada öldürülmesi. Rasputin'i hepimiz az çok biliriz; hani Çarın hemofili hastası oğluna çare bulacağını söyleyip Romanov Ailesinin içine girecek kadar yakınlaşan papa. 
Ne var ki bu yakınlaşmadan sonra felaketler başlar. Örneğin 1916'daki Almanya yenilgisi ve Rusya'da başlayan açlık gibi. Çoğu kişi gibi Çar 1. Nikolay'ın kız kardeşiyle evli Prens Feliks Yusupov ve arkadaşları da bu felaketlerin yaşanmasını Rasputir'in 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uğursuzluğuna bağlar. Yusupov, Rasputin'le yakın arkadaş 
olmasına karşın onu yok etmeyi planlar ve papaz Rasputin 30 
Aralık 1916 gecesi Yusupov Sarayı'na davet edilir. Önce siyanürlü şarapla zehirlemeyi denerler, etki etmez. Sonra Rasputin'i en alt kattaki mahzene inmeye ikna ederler, mahzene inince önce kurşunlarlar, yine ölmeyince üzerine çullanıp çuvala koyup Neva Nehri'ne atarlar. Bünyesi çok kuvvetli olan Rasputin'in nehre atılana kadar yaşadığı ve Neva'da boğularak öldüğü rivayet edilir. Sarayı bu duygu ile gezmek hoş değil. Sarayın, örneğin Bolşoy Balesi'nin sahne aldığı salon gibi güzel yanları da var. 


Gatherina Palas/Çarlık Sarayı 

Kentin 30 kilometre güneyindeki Çarlık Sarayı, Rus Çarları tarafından genelde yaz dönemlerinde kullanıldığı için bu ismi 
almış. 18inci yüzyılda Rokoko tarzında inşa edilen binanın 325 
metre uzunluğundaki dış cephe süslemesi için 100 kilo altın kullanıldığı biliniyor. Sarayın içindeki 846 metrekarelik alanıyla kendinizi kaybedeceğiniz büyüklükteki taht salonu tek kelime ile muhteşem. Sarayın çoğu odası gibi burası da boş. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Almanlar Sarayı karargah olarak kullanmış ve pek çok eser kaçırılmış. Saray tahrip edilmiş. Savaştan sonra sarayın yeniden eski haline getirilmesi 10 yıl sürmüş. 

Günün sonunda Nevsky Prospect üzerinde sıralanmış pek çok lokanta ve cafede güzel vakit geçirebilir, Neva Nehri üzerinde tekne turu, Shopping 
World, Bolshoy Gostiny Dvor gibi ilginç dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz. 
Alınacak hediyelikler arasında tabii ki matruşkaları (başı çekiyor) Pavlovsky platok adı verilen rengarenk eşarp- 
. ları, Rus votkasını, kürklü ürünleri ve harika ahşap işçiliği olan lake tahta 
© kutuları sayabiliriz. Bir kez de kışın gide- 
© bilme dileğiyle do svidaniya/hoşcakal St.Petersburg... O 
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10 yıldan uzun bir sürenin 
ardından Rolls-Royce, amiral gemisi Phantom'u yeniden piyasaya sürüyor. 

Sonuç ise 450 bin dolar değerinde bir güç ve refah yığını 

Hannah Ellioli 


İsviçre'nin deniz seviyesinden 2 

bin 431 metre yukarıda bulunan 

dar Furka Geçidi, dünya üzerindeki en yüksek dağ yollarından birisidir. Keskin virajları o kadar beklenmediktir ki profesyonel şoförler 

bile burada gerginleşir. Tırmanış, 
Porsche 911 veya James Bond'un Goldfinger'daki destansı kovalama sahnesinde sürdüğü Aston Martin 
DB5 gibi küçük ve atletik araçlar için uygundur. Burası, arka koltuğunda keyif almanız amacıyla tasarlanmış, 
2 bin 600 kilo ağırlığında ve 9 metre 
uzunluğundaki bir aracı çok da tercih 


edeceğiniz bir yer değil. 

Ancak Rolls-Royce Motor Cars 
Ltd.'nin yeni çalışması ve amiral gemisi sedanı Phantom'u tanıtmak için seçtiği yer tam olarak burasıydı. 
Şirket, 2003 yılından bu yana ilk defa bu modele bütünsel bir güncelleme yaptı. Bu, aynı zamanda BMW 
Group'un sahipliği altındaki yalnızca ikinci güncellemeydi. Phantom, John 
Lennon ve Elvis Presley'in kullandığı, Kraliçe Elizabetlvin en sevdiği seyahat aracı olarak belirlediği modelin ta kendisi. 1925 yılında ilk kez bizzat Henry Royce tarafından »> 
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“ tasarlanan araç, günümüzde 

hâlâ üretilen en eski model araba. 
Geçtiğimiz yıl Phantom satışları, Rolls-Royce'un Amerika kıtasındaki cirosunun yüzde 15'ini oluşturuyordu. Phantom, şirketin en fazla para kazandıran serisi. Aynı zamanda bir tankı bile yürütebilecek 6.75 litrelik, 563 beygir gücüne sahip V12 motoruyla Rolls-Royce'un ürettiği en büyük araç olma özelliğini de taşıyor. 
Phantom, bu ağırlıktaki bir araç için müthiş bir performans ile yalnızca beş saniye içerisinde saatte 96 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor. 

450 bin dolarlık aracın tüm şanını 
anlayabilmek için dışından başlamak ve tasarımcı Giles Taylor'un diğer tüm unsurları akıcı hale getiren parmaklıklardan oluşan duvarı ile göz doyurmak gerekiyor. Her çelik çatalı tek tek elle cilalanmış ve dikdörtgen farları da dünya üzerinde Laligue camından yapılan tek far olma özelligini taşıyor. 

Arka tarafına geçelim. Hafif bir çekiş ile menteşeli kapısı aracın önüne doğru kapanıyor. İçerisi ise kuzu yünüyle kaplanmış zemini, iyice cilalanmış ahşap kaplaması, viski bardakları, sürahiler, şampanya 


kadehleri, serin bölmesi ve küçük ışıklarla parlayan tavanı ile sizi büyülemek için özenle tasarlanmış. 

Rolls-Royce, yeni Phantom'un dünya üzerindeki en sessiz araç olduğunu iddia ediyor. Zürilvin dağ geçitleri ve kırsal alanlarında geçirdiğim üç günün ardından ben de buna inanıyorum. Mühendisler, her biri gürültü engelleyici köpük ile dolu yalnızca 180 lastik prototipi test etmiş ve kabin zemini ile gövde içerisindeki alaşımlı derilere keçe yerleştirmiş. Sonuç ise bir önceki modeline göre yüksek hızlarda yüzde 10 daha sessiz giden bir süit olmuş. 

Günümüzün çoğu kısmen genç olan ve yakın zamanda varlıklı hale gelmiş zengin kesimi bu tarz komforları bekliyor. Kelly Blue Book verilerine göre Rolls-Royce alıcılarının ortalama yaşı 44. Bu ortalama, yedi yıl önce ise 56*ymış. Tüm lüks araç satın alan insanların toplam yaş ortalaması ise 50. (Rolls-Royce'un en büyük ikinci pazarı Çin'de ise yeni 
lüks araç alıcılarının yüzde 38'i 40 
yaşın altında.) 

Gaz pedalına yalnızca bir kez basmanız ile bile BMW'nin tüm mühendislik kaynaklarının, bu aracı 


öncesindeki tüm modellere kıyasla daha hafif, daha sert ve teknolojik olarak çok daha gelişmiş bir hale getirdiğini anlamanızı sağlıyor. 

Rolls-Royce, yöneticilerin de sıkça ifade ettiği gibi otomobili adeta bir uçan halıya çeviren yeni çift salıncaklı, havalı süspansiyonundan çok memnun. Bu seferlik klişeleri hoş görelim; çünkü haklılar. Gaz pedalına basıldığında, Phantom sahip olduğu büyük gücü neredeyse hiç zorlanma- dan, otoriter ve elegant bir biçimde kullanıyor. 

En etkileyicisi ise aracın yeni dört çekerli sürüşü. Böylece her tekerleğe, herhangi bir yön değişiminde birbirlerinden bağımsız çekme ve taşıma gücü sağlanıyor. Bu da Furka Geçidi'ni aşmanın ardındaki kilit noktaydı. Phantom adeta bir mermi gibi öne fırlarken bile geçitte sanki çok daha küçük bir arabaymış gibi dans etti ve her virajdaki performansıyla şaşırttı. 

Bu, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan ve Rolls-Royce'un çok beklenen ilk SUVWsi Project Cullinan için iyi haberleri de müjdeliyor. İyi olsa iyi olur, tabii eğer başka bir Rolls-Royce'a ihtiyacınız varsa. © 
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ROLEX ŞEİNİE. 

SEKİZ TURNUVA. 

EN İYİ OYUNCULAR. 
YEPYENİ BİR MUCADELE. 


European Tour goliçüleri bu yıl, ilk kez 2017'de görücüye çıkacak olan ve sekiz turnuvadan oluşan yeni mükemmeliyet sınavı Rolex Series'de dünyayı heyecanlandıracak. Rolex Series, farklı özelliklerde sekiz sahada gerçekleşecek olan birbirinden prestijli sekiz turnuvaya ev sahipliği yapacak ve dünyanın dört bir yanından oyuncuların katılımıyla kolektif alana dikkat çekerek dünya çapında yoğun ilgi görecek. Bu yeni mücadele boyutunda Rolex, yetenekleri ve tutkularıyla örnek teşkil eden ve 


en büyük takdiri hak eden en iyi oyuncuların muhteşemliğini sergiliyor. 
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